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Voorwoord Burgemeester Karel van Soest 
 
 
Graag wil ik u hartelijk feliciteren met uw zestigjarig 
jubileum. Een mooie leeftijd voor een actieve 
seniorenclub. Een vereniging die naast het 
organiseren  van activiteiten voor ontmoeting, 
ontspanning en ontwikkeling, ook opkomt voor de 
belangen van 50-plussers.  
Voor de toekomst wordt de rol van de KBO steeds 
belangrijker. Ouderen blijven steeds langer 
zelfstandig wonen, fijn dat er dan een KBO is voor de 
sociale contacten. Maar ook als belangenbehartiger                                         
richting overheid kan de KBO een grotere rol spelen, 
omdat zij opkomt voor een groeiende groep 
mensen. 
 

Het is een stevige, maar ook nobele taak voor u als ouderenvereniging, om uit te 
dragen en te bevorderen, dat juist ook de eigenschappen van ouderen zoals de 
ervaring, de relativering, het beschouwende dat veel ouderen vaak hebben, een 
groot goed zijn in onze soms zo snelle maatschappij. Dat de ouderen in onze 
maatschappij van grote waarde zijn, dat ook iedere oudere van betekenis is, er 
toe doet en respect verdient.  
 

Zodat het als het over het groeiend aantal ouderen gaat, niet alleen met zo’n 
zorgelijke frons gepaard gaat. Natuurlijk moet er toekomstbestendig beleid 
worden gemaakt, zodat we voor elkaar kunnen blijven zorgen, maar het is zeker 
niet alleen maar moeilijk en lastig.  
 

Eén groot voordeel hebben we: verhoudingsgewijs zijn we met steeds meer en 
dat betekent dat we een grotere stem hebben en dat maakt het net wat 
gemakkelijker om voor de belangen van ouderen op te komen. En daarbij levert 
dat ook nog eens meer kans op ontmoetingen op, ook op oudere leeftijd.  
 

Ik wens u een heel fijne viering van het jubileum toe en op naar de volgende 60 
jaar! 
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Terugblik op 60 jaar KBO 
 

Deel 1: 1955 - 1980 
 
Het is het jaar 1955. Tien jaar na de Tweede Wereldoorlog is de wereld nog 
steeds niet tot rust gekomen. Wel is de wederopbouw al een heel eind 
gevorderd, maar de zogenaamde koude oorlog doet velen vrezen voor nieuw 
onheil. In Amerika doet de moord op Emmett Till de tegenstelling tussen blank 
en zwart weer hoog oplaaien, terwijl in Argentinië een staatsgreep wordt 
gepleegd waarbij president Juan Péron wordt afgezet. 
Maar het is ook de tijd dat Disneyland zijn deuren opent. En wanneer de eerste 
Sissi-film uitkomt wordt al snel vergeten dat de 24 uur van Le Mans meer dan 80 
doden kost. 
In Nederland wordt gerouwd om het overlijden van kardinaal De Jong. Maar er is 
ook volop aandacht voor de eerste one-man-show van Toon Hermans en nog 
meer voor de prestaties van onze renners in de Tour. De vreugde is groot 
wanneer Wim van Est en Wout Wagtmans zich op een en dezelfde dag in het 
geel en groen mogen hijsen. Dat Eddy Christiani een plaatje uitbrengt met het 
nummer: Hoe je heette dat ben ik vergeten, is minder groot nieuws en dat geldt 
zeker voor de geboorte van de Limburgse Heintje. 
In Rijkevoort is men echter op dat moment met heel andere zaken bezig. 
Daar komen op 8 september in het café van Jan van Sambeek de oudere 
inwoners bij elkaar, de 
zogenaamde bejaarden. Men 
wisselt volop van gedachte over 
het feit dat vooral de ouderen 
het niet gemakkelijk hebben in 
deze nog AOW-loze tijd. Er 
moet meer aandacht komen 
voor deze mensen die na hun 
werkzame leven voornamelijk 
afhankelijk zijn van de 
kinderen. Een klein voorbeeld 
ter illustratie hiervan. 
 
 Café van Sambeek 
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In 1957, bij de invoering van de AOW, krijgt een echtpaar 1488 gulden per jaar 
(let op: niet per maand), dit is ongeveer 676 euro. Een alleenstaande AOW-er 
moet het doen met 897 gulden per jaar, ongeveer 488 euro. Vergelijk dat maar 
eens met de bedragen van nu. 
In café van Sambeek laat men het niet bij woorden alleen. Op een volgens de 
notulen slechts matig bezochte vergadering wordt besloten tot de oprichting van 
de Rijkevoortse Bond van Bejaarden en Gepensioneerden.  
 

 
     
 
Zo’n 70 ouderen nemen meteen het besluit om lid te worden, waaronder Jan 
Gijsbers. Hij wordt ter plaatse gepromoveerd tot voorzitter, terwijl Tienuske Arts 
en Willemke Willems tot secretaris en penningmeester worden benoemd. Ook 
Hannes Peters meldt zich als bestuurslid. Naar een vijfde vrijwilliger wordt 
naarstig gezocht.   
 

 

Boxmeers Weekblad 10-09-1955 
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Wat in dit verband zeker niet onvermeld mag blijven, is dat bij de notulen van 
deze eerste bijeenkomst de exacte datum ontbreekt. De notulist volstaat met het 
vermelden van 8 september als datum, zonder het juiste jaartal te noemen . 
Gelukkig staat dankzij het Boxmeers Weekblad vast dat het jaar van oprichting 
1955 is.  

 

Nog tijdens voornoemde vergadering bepaalt het kersverse bestuur dat de 
officiële oprichtingsdatum 1 oktober wordt.  
 
 

 

 

 
 

 

Jan Gijsbers 

Hannes Peters 

Willemke Willems en echtgenote Tienuske Arts en echtgenote 
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 Notulen oprichtingsvergadering 1955 
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Na de eerste bestuursvergadering op 2 november 1955 ten huize van voorzitter 
Jan Gijsbers volgt al spoedig de eerste officiële algemene vergadering. Deze 
wordt gehouden op 25 november 1955. Er zijn slechts elf (!) leden aanwezig. De 
bestuursleden worden nu officieel benoemd en er komt een aanvulling in de 
persoon van Wim Verbruggen, beter bekend als “de mulder”, die secretaris 
wordt. In die eerste jaren zijn er heel wat secretarissen geweest, zoals te lezen 
valt op bladzijde 44. En een geestelijk adviseur mag in een katholiek dorp 
natuurlijk ook niet ontbreken: kapelaan Verhoeven is de eerste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De pas opgerichte bond van bejaarden en gepensioneerden beseft dat een 
penningmeester geld nodig heeft. Daarom besluit men van de leden een 
contributie te vragen. Hoeveel, dat staat helaas niet vermeld. Veel kan het niet 
zijn geweest, want in de notulen van 1959 staat te lezen dat de contributie 
verhoogd wordt tot 40 cent (per jaar? per maand?), zeg maar 18 eurocent. 
Dit geld wordt in de beginjaren vooral gebruikt voor de vaste bijeenkomsten 
zoals de algemene jaarvergadering, de feestvergadering, het Sint Nicolaasfeest 
en de Kerstviering. 

Boxmeers Weekblad 3-12-1955 
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Voor de andere activiteiten is weinig geld nodig, want dat houdt niet veel meer 
in dan het wekelijkse kaarten en buurten, vaak bij de mensen thuis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kasboek 1959 

Financieel verslag 1960 – 1961 

Kaartende dames: van l. naar r. Bertha van Tienen, Mina Gerrits, 
Fien Wijnhoven, Anna v.d. Pas, Anna Strijbosch, Jaan Michiels 
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Later gebeurt dit kaarten meer geregeld op de donderdagmiddag van twee tot 
vijf, steeds in een andere zaal. Nog later komt daar biljarten bij en wordt er niet 
meer thuis maar in de Soos bij Jo Nabuurs gekaart. 
De eerste jaar- en feestvergadering (bij de nieuwe bond zal het houden van een 
jaar- en feestvergadering tegelijk een traditie worden die nog jaren blijft 
bestaan) heeft plaats op 29 april 1957. Er zijn 43 leden en genodigden aanwezig. 
Na de verkiezing van Driek Meulensteen tot secretaris doen pastoor van Rooij en 
kapelaan Verhoeven een woordje en kan het feest beginnen. Men laat zich de 
worstenbroodjes goed smaken en dat geldt zeker voor de drie consumpties per 
persoon. Later is er voor de heren nog een rokertje en voor de dames een 
snoepje. De zieken worden zeker niet vergeten, na de vergadering worden er 
worstenbroodjes bij hen thuis bezorgd. 
 

Al spoedig, namelijk in 1958, wordt gesproken over het maken van een uitstapje. 
Als eerste bezoekt men de Duitse bedevaartplaats Kevelaer, vlak over de grens. 
Daarna reizen 45 leden in samenwerking met het Oranjecomité in de zomer met 
de bus naar de Limburgse plaatsen Thorn, Steijl en Venlo.  
 

 
 
 

Met zo’n bus werd in deze jaren gereisd 



12 
 

En dan stopt de geschiedschrijving. Vanaf 1959 tot 1965 ontbreken alle notulen, 
zowel van jaar- als bestuursvergaderingen. Zo zijn we nu niet meer op de hoogte 
van wat er in deze tijd leeft bij de bejaarden van Rijkevoort en wat hen zo al 
bezig houdt.  
 

Als in 1964 alle bejaardenbonden van Nederland in de Jaarbeurshallen in Utrecht 
bij elkaar komen om te protesteren tegen de in hun ogen veel te lage AOW 
weten we dankzij een artikel in het Boxmeers Weekblad dat ook de Rijkevoortse 
bejaarden hieraan meedoen. Maar of deze actie massaal gesteund wordt en op 
welke manier, daarvan is helaas niets vastgelegd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Boxmeers Weekblad 29-04-1964 
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De vraag is ook waarom deze notulen ontbreken. Hebben de secretarissen Driek 
Meulensteen en Toon Theunissen geen verslagen gemaakt? Zijn deze 
kwijtgeraakt? We zullen het waarschijnlijk nooit weten.  
Wel is opmerkelijk dat we met de komst van secretaris Piet de Hoog in 1965   
weer op de hoogte gehouden worden van het wel en wee van de bond.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Evenzeer is het opmerkelijk dat genoemde Piet de Hoog de notulen van alle 
vergaderingen van de oprichting tot 1959  heeft herschreven. De originele 
notulen ontbreken. Maar waarom heeft hij de notulen van 1959 tot 1965 dan 
niet ook opgeschreven? Waren deze er niet? Raadsels alom dus. 
 
 
 
 
 
 

Piet de Hoog Toon Theunissen 
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In oktober 1960 stopt de eerder genoemde Jan Gijsbers als voorzitter. De 
waardering voor zijn vele werk blijkt uit het feit dat hij benoemd wordt tot 
erevoorzitter. Hij wordt opgevolgd door Marie Jacobs-Willems. In 1961 wordt 
Driek van Mil voorzitter. Hij blijft dat tot mei 1969. Dan neemt Driek Arts van de 
Walsert de voorzittershamer van hem over. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boxmeers Weekblad 21-12-1972 
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In 1972 wordt op 24 mei begonnen met speciale gymlessen voor ouderen. De 
eerste docent is Bert Hamers, hoofd van de school in Rijkevoort. Hij wordt enkele 
jaren later opgevolgd door Tiny Janssen-Wientjes uit Beugen die tot op de dag 
van vandaag nog steeds actief is als leidster. Over actief gesproken, in dit jaar 
besluit men vanwege de te hoge kosten niet op reis te gaan, maar samen te gaan 
fietsen. 
 

Een jaar later, om precies te zijn op 20 juni 1973, wordt ouderenkoor 
Zangersvreugd geboren, al is dat dan wel onder de naam Eigen teelt. Zij zijn met 
hun aanstekelijke liedjes een graag geziene gast in diverse bejaarden- en 
verzorgingshuizen in de regio. Wil Arts is de eerste dirigent, later nemen eerst 
Thea Verbruggen en daarna Peter Jacobs en nog later Els Thijssen het 
dirigeerstokje van haar over. Trouwe organist is Jan Willems, al vanaf 1985.  
 

 
 
 
 
 
 
Een beetje vreemd is het trouwens wel dat Zangersvreugd pas in 2015 haar 40-
jarig bestaan viert. We zullen het er maar op houden dat de Rijkevoortse molen 
soms langzaam maalt. 

Zangersvreugd 

Jan Willems 
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Op 3 december 1975 kiest de vergadering een nieuwe voorzitter. En het wordt 
weer een Driek, Driek Arts van het Laageind. Hij zal bijna 10 jaar lang het 
voortouw nemen bij het behartigen van de belangen van de ouderen van 
Rijkevoort. Zijn start is niet erg gelukkig want na de viering van het Sint 
Nicolaasfeest blijkt dat de bodem van de kas in zicht is. De contributie wordt  
snel verhoogd. Was dit in 1971 nog 7,50 gulden, nu gaat men al naar 12,50 
gulden, een verhoging van maar liefst 66%.  
 
 

Dan, het is dinsdag 29 
maart 1977, wordt 
Rijkevoort opgeschrikt 
door een kleine ramp. Het 
onderkomen van de 
bejaarden, of wel de Soos 
bij Jo Nabuurs, wordt in 
de as gelegd. Een zwarte 
dag voor de Ouderenbond 
die nu geen thuisbasis 
meer heeft. Al snel doen 
in Rijkevoort allerlei 
geruchten de ronde. Er 
was toch een aantal 
bejaarden als laatste 
aanwezig in de Soos? Een 
van hen heeft dan 
natuurlijk een nog niet 
geheel gedoofde sigaret in 
de prullenbak 
gedeponeerd. Helaas, ook 
dat zullen we nooit 
precies weten.  
Maar gelukkig, door de 
grote inzet van velen,  
in het bijzonder  
wethouder Koos Wijnhoven, kan al snel De Korenbloem aan de Pleinstraat als 
accommodatie voor de ouderen van Rijkevoort geopend worden. 
 

Boxmeers Weekblad 06-04-1977 
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Op 31 augustus 1977 rijdt diezelfde wethouder Wijnhoven de oudste inwoonster 
van Rijkevoort, mevrouw Arts-van de Ven, in een rolstoel door de dichtgeplakte 
deur van de Korenbloem. Hiermee is de opening een feit. Vele belangstellenden 
komen een kijkje nemen in het gebouw dat tot aan de nieuwbouw bij De Poel in 
2013 een fijne ontmoetingsplaats voor de ouderen zal blijken te zijn. De naam is 
bedacht door zuster Marianne: Korenbloem, omdat hier vroeger een korenveld 
was. 
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In ditzelfde jaar begint men ook met volksdansen. De eerste docent is de al 
eerder genoemde Tiny Janssen-Wientjes, later wordt dit de Rijkevoortse Nelly 
Nabuurs. 
In 1978 wordt de contributie alweer verhoogd naar 15 gulden. Maar dat vindt 
men klaarblijkelijk niet erg, zolang er maar gereisd kan worden.  Voor het 
uitstapje naar de dierentuin van Antwerpen, voor velen de eerste keer in het 
buitenland, moeten passen en toeristenkaarten aangeschaft worden. Ze kosten 
maar liefst 50 gulden. Maar de reis valt schijnbaar zo in de smaak dat de 
geplande reis naar de Biesbosch het jaar daarop bijna niet door kan gaan. En dat  
 
 

 
 
 
is niet vanwege te weinig belangstelling, nee zeker niet. In een oogwenk zit de 
bus vol. Maar velen staan nog te wachten op de stoep. Goede raad is duur in zo’n 
geval. Maar gelukkig biedt Toon van Tienen zijn auto aan. En als dat nog niet 
genoeg blijkt te zijn stelt meneer pastoor heel spontaan ook zijn auto 
beschikbaar. Zo kan toch nog iedereen genieten van een mooie reis. 

Bejaarden op reis 
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In 1980 wordt het zilveren bestaansfeest van de KBO afdeling Rijkevoort, zoals de 
Bond van Bejaarden en Gepensioneerden in de loop van de tijd is gaan heten, op 
grootse wijze gevierd. 
 

   
 
 
Er is onder andere veel werk aan een mooie feestgids besteed. Hierin schrijft de 
geestelijk adviseur: Klein begonnen, maar groot uitgegroeid. Op 21 mei, na de 
gezamenlijke eucharistieviering, trekt men op naar het gemeenschapshuis. Hier 
kan men na het openingswoord van voorzitter Arts luisteren naar de toespraak 
van de heer Heijmans, voorzitter van de Bossche Bond. Hij geeft naast zijn 
gelukwensen een inzicht in deze grote organisatie en wat zij presteert in het 
belang van de ouder wordende mens. Een bond met ruim 70.000 leden, waarvan  
Rijkevoort maar een klein deel uitmaakt. Hierna wordt een historisch overzicht 
gebracht door de secretaris, Dina Egelmeers.  
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Daarna is het de beurt aan de volksdansgroep. Het borreluurtje wordt 
afgewisseld met verschillende sprekers. 
Om half zes is het tijd voor de feesttafel in de Schotse Bar van Fun en Miet. De 
aansluitende receptie wordt druk bezocht. ’s Avonds om acht uur volgt nog een 
optreden van toneelgroep O.A.B. (Ondanks Alles Blij) uit Volkel. Het loopt al 
tegen elf uur als voorzitter Arts het zeer geslaagde feest besluit met een woord 
van dank aan ceremoniemeester Bert Hamers en aan Marie Willems voor de 
algehele leiding. 
Op naar de volgende vijfentwintig jaar. 
 
 

 
 

 
 

 

Bestuur 1980 met van l. naar r. Nol Claassen, Fien Verberk, 
Driek Arts (Laageind), Dina Egelmeers, Bertha van Tienen 
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Verslag van een bijzondere uitgaansdag 
 

Ouderen van Rijkevoort op bedevaart naar Kevelaer  
 
Nadat de meesten op deze veertiende augustus al vroeg waren opgestaan om ter 
communie te gaan, vertrokken de bussen om half negen met 85 Rijkevoortse 
pelgrims richting Kevelaer. In Boxmeer werd de geestelijk leidsman, pater 
Dijkmans, opgehaald. Onderweg raakte men van het mooie uitzicht op de 
weelderige Niersvallei zo geboeid dat het bidden en zingen ronduit erg 
verstrooid was. Bij de grens in Siebengewald bleek de geestelijke bagage van 
velen wel heel zwaar, want voor de controle aldaar werd meer dan een half uur 
verspeeld.  
 

In Kevelaer aangekomen werd van de parkeerplaats langzaam naar het centrum 
gewandeld. De oudjes lieten zich rustig fotograferen, al had pater Dijkmans allen 
wel achter zijn brede regenmantel willen verbergen. 
Om elf uur hadden allen een plaats gevonden in de Kaarsenkapel waar het 
Misoffer werd opgedragen. Bij gebrek aan misdienaars fungeerde de reisleider 
als zodanig. Hierna vond men op de Kapelplaats ruimte voor het nuttigen van het 
meegebrachte brood. Een uur lang was het daar een gezellig samenzijn waarbij 
ook nog tijd werd gevonden voor het kopen van een souveniertje. 
 

Tegen twee uur werd de pater gevolgd voor de kruiswegoefening. De stille 
wandeling langs de staties in het park en het prachtige kerkhof was voor velen 
wel erg vermoeiend maar liet ons ook het vurig bidden der Duitse pelgrims zien. 
Teruggaand naar de Genadekapel ontdekten velen de foto’s die deze morgen van 
hen gemaakt waren. Met een stille gang door de kapel en het even biddend 
stilstaan bij het genadeprentje kwam voor allen een hoogtepunt van de dag. 
Zo ook voor de oude moeder die de kruiswegoefening niet had kunnen 
meemaken en ondertussen stil in de Genadekapel was blijven zitten om te 
bidden. “Ik was toch in zo’n goeien doen hier”, zei ze naderhand, ”en ik heb toch 
zo kunnen bidden. Niemand heb ik overgeslagen”. 
 

Het begon nu stilaan te regenen. De pater wilde het rozenhoedje nog bidden en 
de oudsten gezeten op de banken buiten en de anderen staande baden tientje 
na tientje met het gezicht naar het genadeprentje dat glinsterde te midden van 
de devotielichten. Na het zingen van het pelgrimslied werd een wandeling door 
de prachtige Mariakerk gemaakt. Het regende nu steeds meer en het was goed 
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voor de oudjes om een half uurtje verkwikking te zoeken en wat te eten. Maar 
intussen verstreek de middag en het was niet verstandig om het programma te 
overladen door op het einde ervan nog veel vertier te gaan zoeken. Wel werd 
nog een bezoek gebracht aan de missietentoonstelling die gehouden werd door 
de mannelijke tak van de Congregatie van vijf van onze Zusters. 
 

Om half zes was het tijd om naar de bussen te gaan, terug naar het dorp waar 
men om zeven uur aankwam. In café van Sambeek stond de koffiemaaltijd al 
klaar. De heer van Sambeek had de attentie om aan allen een stok kaarten uit te 
reiken. Nu nam de reisleider het woord om af te sluiten. Hij dankte allen die het 
hunne hadden bij gedragen aan het welslagen van deze bijzondere uitgaansdag. 

 
(Uit: Boxmeers Weekblad van 30 augustus 1958) 

 
 
 

 
 
 

Ziekentriduüm met van l. naar r. Jan Peters, Bernard Verheijen en Karel Jansen 
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Lied gezongen tijdens een uitstapje in de beginjaren zestig. 
 
 

Wijze: Lustig is het zigeunerleven. 
 
 

Vrolijk gaan we ons reisje nu maken, faria 
Laten tehuis alle zorgen en zaken, faria 
Rijden langs bossen en velden en land 
Door ons mooie Nederland, faria, faria, enz. 
 

In onze bus zit Meneer Pastoor 
Hem begroeten wij nu in koor 
Blij dat hij in ons midden is 
Hij, die onze Herder is. 
 

Meneer van den Berg heeft eens vrij genomen 
En Mevrouw die is mee gekomen 
Want ons reisje maken zij graag 
Daarom een prettige dag vandaag. 

 

 En nu een liedje voor Driekus van Mil 
 Die zit voor ons bejaarden nooit stil 
 Regelt en organiseert alles wel 
 Als voorzitter van het bejaardenstel. 
 

 Piet de Hoog en Martien zijn ook hier 
 Dat doet ons allen veel plezier 
 Piet, die doet voor ons al wat hij kan 
 Is in het bestuur een voorname man. 
 

 
 
 
Jan Verkuijlen en zijn vrouw 
Zijn de bejaardenbond zo trouw 
Beiden nog flink en genieten zo graag 
Daarom gaan zij ook weer mee vandaag. 
 

 

Gerard en Marie van den Berg  

Driek en Kaat van Mil  

Jan en Marie Verkuijlen  
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De weduwe Venhuizen, het is wel sterk 
Dagelijks komt zij per fiets naar de kerk 
Maar vandaag blijft het fietsje op stal 
Want zij gaat nu op reis met ons al. 
 

Piet Claassen wou ook eens een dagje mee 
Daarom kijkt hij nu zo blij en tevree 
Laat ons nu zingen, ook voor hem ter eer 
Dat hij erbij is verheugt ons zeer. 
 

Frans Jansen en Bet zijn hier ook present 
Zij zijn ons allen zo welbekend 
Hij, onze dorpssmid al jaren lang 
Zij als bestuurslid, zij leve lang. 
 

Ook voor de weduwe Jacobs een lied 
Haar vergeten wij zeker niet 
Want zo’n dagje uit doet haar goed 
Geeft voor de toekomst weer frisse moed. 
 

  
 Met haar kleinkinderen over de dijk 
 Gaat dikwijls wandelen Juffrouw de Rijk 
 Onlangs nog vierde zij afscheidsfeest 
 Jarenlang is zij hier vroedvrouw geweest. 
 

 Stevens houdt veel van zijn boerderij 
 Maar vandaag neemt hij ook eens vrij 
 Gaat met ons allen een dagje uit 
 Zingt met ons allen zo blij en luid. 
 

 
 
 
Gijsbers, dat is wel de oudste van ons 
Maar hij krijgt nog lang niet de bons 
Reizen en trekken dat doet hij nog graag 
Daarom zit hij in de bus ook vandaag. 
 

 

Frans en Bet Jansen  

Marie de Rijk 
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Martien Kersten, dat is ons bekend 
Werkt op de Lampertse Hei en Laag-End 
Canada ligt wel heel ver hier vandaan 
Toch is hij er eens heen gegaan. 
 

Antoon van de Kerkhof is hier ook present 
Met zijn vrouw, u zo wel bekend 
Al is hun nieuwe huis nog zo fijn 
Toch willen zij vandaag hier bij ons zijn. 
 

Nou een liedje voor Vrouw de Klein 
Wel, zij mag er heus wel zijn 
De handwerkclub is blij als zij komt 
En zij doet dat ook altijd prompt. 
 

Tienuske Arts en zijn lieve vrouw 
Zijn vijftig jaar aan mekaar al trouw 
Zijn met zijn tweetjes nog kras en fit 
Ja, zij hebben nog heel veel pit 
 

     Niet naar Lourdes, maar wel met ons allen 
     Het zal Benneheij en de vrouw wel bevallen 
     Want in Frankrijk daar is het niet pluis 
     Zij blijven nu liever wat dichter bij huis. 
 

     Ook Jan Jenniskens denkt er zo over 
     En zijn vrouw zegt daar dan over: 
     Goed dat wij nu niet in Lourdes zijn 
     Hier in ons land is het ook heel fijn. 
 

Vrouw Bogaard en Miet die genieten vandaag 
Want zo’n plezierreisje maken zij graag 
Zij zijn er eens uit en zijn daarom zo blij 
Zetten vandaag alle zorgen opzij. 
 

Vrouw van Dommelen fietst naar Boxmeer 
En als het moet zelfs door wind en weer 
Maar vandaag rijdt zij fijn met ons mee 
Zit zo gemakkelijk als voor de teevee. 

Antoon en Hanna 
van de Kerkhof  

Piet en Truus Benneheij  
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Jan van Vegchel, je kent hem wel 
En zijn vrouw, het is een aardig stel 
Doen vandaag aan ons reisje mee 
Al gaan wij dan ook niet overzee. 
 
Fons Nabuurs die werkt nog steeds flink op het land 
En zijn vrouw is zijn rechterhand 
Vandaag wordt het werk eens opzij gezet 
Maken wij allen wat jool en wat pret. 
 

Ook voor Ome Nabuurs een wijsje 
Al zingt ons gezelschap niet als een lijsje 
Wij vinden het fijn dat hij bij ons is 
Hier in deze grote bus. 
 

Wijnen zit niet op zijn bromfiets vandaag 
Al doet hij dat ook nog zo graag 
Met de bejaarden op reis te gaan 
Dat staat hem nog wel beter aan. 
 

Een goed chauffeur hebben wij ook hier 
Bert Jacobs rijdt steeds met veel plezier 
Houdt van zijn kippen, is vrolijk en blij 
Past zich steeds aan en is overal bij. 
 

Martens, aan hem ook een liedje gewijd 
Vinden zo fijn dat hij met ons rijdt 
Laten wij zingen hij leve lang 
Nu komt een einde aan ons gezang. 
 

Laten wij nu onze reis zelf bezingen 
Het is een van die mooie dingen 
Die ons de Heer in het leven geeft 
Hij wil slechts vreugde voor al wat leeft.  
 
 
 
(Helaas is de maker van dit mooie vers onbekend) 
 
 

Jan en Truus van 
Vegchel  

Bert(us) en Hanna Jacobs 
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Het Ouderenzangkoor 
 
Op 20 juni 1973 werd ten huize van Dina Egelmeers-Willems, Korenbloemstraat 
6, in aanwezigheid van voorzitter Driek Arts en vice-voorzitter Piet Benneheij 
overgegaan tot de oprichting van een ouderenzangkoor onder de naam: Eigen 
teelt. Het dirigeerstokje wordt in handen gegeven van Wil Arts-Priems. Er wordt 
gestart met 17 leden, 14 dames en 3 heren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wekelijks is er een repetitie in de kapel van het klooster van de Eerwaarde 
Zusters in Rijkevoort. Al gauw gaat ook de overste van het klooster meedoen. En 
dat komt goed uit, want zij kan dan mooi het koor op het orgel begeleiden. De 
eerste contributie is niet bekend, maar in 1975 betalen de zangers en 
zangeressen een gulden per maand.  
Jillis van Tienen beheert de financiën. Per driemaanden draagt hij het geld af aan 
de secretaris, Dina Egelmeers-Willems, die het dan op haar beurt weer 
overmaakt naar de penningmeester van het Open Bejaardenwerk in Wanroij, de 
heer Hendriks. 
In 1983 krijgt Thea Verbruggen-Wijnhoven het dirigeerstokje in handen. Ergens 
in deze periode wordt de naam van het ouderenkoor veranderd. Voortaan gaat 
men als Eendracht maakt macht door het leven. In 1989 neemt Peter Jacobs de 
leiding over. Na zijn dood in 2002 is er in Rijkevoort niemand te vinden die voor 

Eigen teelt met van l. naar r. Jillis van Tienen, Piet Claassen, Sjang Stevens, Toon 
Jacobs, Hanna v.d. Pas, Miet Jacobs, Hanneke Claassen en dirigente Wil Arts. 
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het koor wil of kan staan. Gelukkig weet men nu Els Thijssen-Tebarts uit Haps te 
strikken. Organist is en blijft al die jaren sinds 1985 Jan Willems. En Jan zou dat 
nog heel wat jaren willen blijven doen, ware het niet dat zijn ogen hem in de 
steek beginnen te laten. 
 

In juli 2015 hebben de leden van het koor, nu Zangersvreugd geheten, het 
veertigjarig bestaan gevierd met een gezellig intern feestje. In 2016 wil men dit 
feit wat groter herdenken met de organisatie van een eigen korendag. Er zijn 
hiervoor al een aantal gezelschappen uitgenodigd. 
 

De eerste koorleden zijn: 

 

Mevr. Albers-v.d. Heuvel 
Mevr. P. Claassen-Raaijmakers 
Mevr. Goossens, Papenvoort 
Mej. Anna Hendriks 
Mevr. v.d. Heuvel-Jansen, Hapsedijk 
Mevr. A. v.d. Kerkhof-Blom 
Mevr. v.d. Pas-Baltussen 
Mevr. G. Gerrits-Baltussen 
Mevr. Chr. Michiels-Raaijmakers 

Mevr. Strijbosch 
Mevr. Verkuijlen-Egelmeers, Laageind 
Mevr. Willem-Gerrits, Laageind 
Mevr. van Dommelen-Giesen, Pleinstraat 
Mevr. J. van Tienen-Reijnen, Hoogeind 
Jillis van Tienen, Hoogeind 
Bertus Jacobs 
De Heer P. Claassen 
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Uitstapje naar de dierentuin in Antwerpen 
 
Ditmaal ging de reis naar het buitenland, namelijk naar Antwerpen, om daar de 
prachtige dierentuin te bezichtigen. De Zeer Eerwaarde Heer Pastoor Haerkens, 
Zuster Marianne, Wethouder Wijnhoven en echtgenote, alles bij elkaar 51 
personen. 
Onze voorzitter, de heer Arts, die voor in de bus bij de microfoon zat, zei: “Er kan 
ons maar weinig gebeuren, want we zijn voor alles voorzien. We hebben de 
Pastoor voor de geestelijke zorg in nood en Zuster Marianne voor de lichamelijke 
zorg in nood”. 
Na aankomst ging het rechtstreeks naar de grote dierentuin die bijna niet te 
overzien was. En dan het geweldig grote aquarium met zijn miljoenen vissen. Het 
was voor ons oudere mensen echt een belevenis, want wij ouderen hebben nog 
niet zoveel gezien.  
Op de terugreis kregen we een diner in Nieuwkuijk en kon men zijn Belgische 
francs weer inwisselen bij de voorzitter. Hij zei later: “Wat kunnen wij bejaarde 
mensen toch voordelig uitgaan. Want ik geloof warempel dat de mensen nog 
meer francs terug hebben gebracht dan mee genomen. Maar er was zoveel te 
zien dat er geen tijd was om iets te verteren denk ik”. 
Misschien is de reis voor sommigen wel wat zwaar geweest zover, maar het is 
moeilijk om het voor iedereen naar wens te doen. Over het algemeen mogen we 
toch zeggen: Het was een geweldige dag.  
 

Uit het verslag van Dina Egelmeers-Willems van 21 juli 1977. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Een van de vele uitstapjes 
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Terugblik op 60 jaar KBO   
 
Deel 2: 1980 – 1995 
 
De leden van de Rijkevoortse bejaardenbond voelen zich steeds meer thuis in 
hun nieuwe onderkomen de Korenbloem, ook vaak de Soos genoemd. Vele 
vrijwilligers zorgen ervoor dat er steeds een kopje koffie klaar staat bij of na de 
activiteiten die er plaats vinden. En dan kost die koffie ook nog maar 50 cent. 
Van de vrijwilligers moeten met name Bertha van Sambeek-Strijbosch en Wim 
Verhoeven worden genoemd. 
Opvallend bij de vergaderingen, en niet alleen 
de jaarvergaderingen, is dat er vaak zoveel 
genodigden aanwezig zijn: van de gemeente, de 
parochie en allerlei regionale en soms 
provinciale instanties. En heel vaak willen al 
deze mensen ook nog graag een woordje doen. 
Eveneens opvallend is het dat in de notulen van 
deze vergaderingen breedvoerig verslag wordt 
gedaan van de functie van deze mensen en 
hetgeen ze te vertellen hebben. Maar wie er 
bijvoorbeeld tot penningmeester wordt 
benoemd blijft onvermeld. 
 

Omdat Rijkevoort in deze tijd nog bij de 
gemeente Wanroij hoort is de toenmalige burgemeester De Bekker een graag 
geziene gast. Hij heeft wel vaak erg weinig tijd: hij vertrekt meestal na een kort 
woordje al voor de pauze. Maar als zijn echtgenote meekomt blijft hij de hele 
vergadering. Helaas zijn zijn woorden niet altijd even opwekkend. Zo ook in 1981 
wanneer ons land in een heuse crisis terecht komt. Het enige verschil met onze 
tijd is dat het nu nog geen crisis wordt genoemd. De heer De Bekker zegt het zo: 
”We beleven moeilijke tijden, waarin we allen een stapje terug moeten doen. En 
helaas zullen de bejaarden daaraan niet helemaal kunnen ontkomen”.  
In zulke tijden is enige steun van boven zeer wenselijk denkt het bestuur. Het 
vraagt pastoor van der Steen uit Beugen het geestelijk adviseurschap op zich te 
nemen. Gelukkig zegt hij toe. 
In datzelfde jaar 1982 wordt het bestuur uitgebreid naar zeven personen. Oud-
wethouder Koos Wijnhoven en Wim Verhoeven komen de gelederen versterken. 
 



31 
 

Bij het nalezen van de notulen uit deze periode blijkt dat dit toch wel een zeer 
onzekere tijd is voor de ouderen van toen. Steeds nieuwe sprekers komen tijdens 
een vergadering vertellen over wat er nu weer verandert in de bejaardenzorg: 
nieuwe initiatieven die weer vervangen worden door andere nieuwe initiatieven, 
nieuwe overlegorganen, nieuwe instanties waar men terecht kan. Er wordt uitleg 
gegeven over gezinszorg, bejaardenzorg, alfahulp, problemen bij opname in het 
bejaardenhuis of verpleeghuis, AWBZ komt ter sprake en ga zo maar door. 
Waarschijnlijk hebben veel bejaarden door de bomen het bos niet meer gezien. 
Wat dat betreft lijkt het wel enigszins op onze huidige tijd. 
 

Er is echter ook goed nieuws te melden. In 
1983 krijgt de vertrekkende secretaris Dina 
Egelmeers-Willems de gouden speld van de 
Bossche Bond. En in 1985 speldt 
kringvoorzitter Toon Aben de zilveren speld 
van deze zelfde bond op bij de afscheid 
nemende voorzitter Driek Arts. Hij wordt 
opgevolgd door Martien Versteegen.  
 

Het bejaardenzangkoor Eigen teelt dat 
onder de bezielende leiding stond van Wil 
Arts-Priems gaat onder leiding van Thea 
Verbruggen-Wijnhoven verder als 
Eendracht maakt macht. Het zal niet de 
laatste naamsverandering zijn. 
 
 
 

 
In 1988 wordt in de regio een stichting die zich bezig houdt met 
stervensbegeleiding opgezet. Tijdens de jaarvergadering wordt uiteengezet wat 
dit inhoudt. 
Altijd positief blijft Mat Willems, in deze jaren het gezicht van de regionale raad 
voor het bejaardenwerk. Hij probeert de ouderen van Rijkevoort nieuwe moed in 
te spreken door ze de raad te geven om de stand van zaken zoals die op dit 
moment is niet al te somber in te zien. Deze woorden doen blijkbaar goed want 
het verleidt de secretaris tot de opmerking: “We hopen hem nog vaak in ons 
midden te mogen hebben”. 

Dina Egelmeers en Bertha van Tienen 
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Er is trouwens nog iets dat opvalt bij het lezen van al die notulen. De bond moet 
toch wel een gelukkige hand hebben gehad in het benoemen van haar 
bestuursleden, en wel in het bijzonder de secretarissen en penningmeesters. In 
werkelijk alle verslagen kan men lezen dat het jaarverslag zonder op- of 
aanmerkingen is goedgekeurd en dat het kasverslag onder dankzegging en 
applaus wordt aangenomen. 
Niet dat je nou zit te wachten op een vergadering die de voorzitter naar huis 
stemt of een penningmeester die een greep in de kas doet. Maar er zal in de loop 
der jaren toch wel eens wat onenigheid zijn geweest. Daarover lees je echter 
niets. Dus ook hier gaat het gezegde op: in Rijkevoort gebeurt nooit wat. 
 

Maar genoeg hierover. We gaan verder met het jaar 1990. Op dinsdag 25 
september viert de KBO op sobere wijze haar 35-jarig bestaan. Traditiegetrouw 
wordt begonnen met een eucharistieviering, waarna in De Poel een feestelijke 
bijeenkomst plaats heeft met een optreden van het Groesbeekse seniorenorkest 
Aldorum. Tot besluit is er een gezamenlijke koffietafel in zaal Litjens. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Voorzitter Versteegen, wethouder Cuijpers 
en burgemeester Peters aan de koffietafel 
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Het jaar 1991 is een memorabel jaar. Want voor het eerst wordt gesproken over 
KBO als nieuwe naam: Katholieke Bond van Ouderen. Het Wanroijs Nieuws heeft 
het in eerste instantie nog wel even over KBVO, maar dat foutje wordt al snel 
rechtgezet. Er komt ook een verandering bij de journalistieke afdeling van de 
Unie KBO: het blad Levensvenster gaat voortaan als Nestor door het leven. De 
bond presenteert twee jaar later een nieuwe vlag, voorstellende een oudere die 
zijn of haar armen omhoog heft en daarmee een dak ondersteunt, een dak als 
symbool van de samenleving. Met andere woorden, de oudere mens is een 
steunpilaar voor de samenleving. Het dak is zwart, de armen van het figuurtje 
zijn grijs en het hoofd is rood. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De jaren 1990 tot 1995 staan bol van nieuwe activiteiten. De moeilijker 
bewegende oudere kan voortaan deelnemen aan MBvO, Meer Bewegen voor 
Ouderen. De docenten hierbij zijn meer therapeutisch bevoegd. 
Achtereenvolgend worden de lessen met veel plezier gegeven door Petra Danen, 
Debby Pelzer, Tiny Janssen, Wilma Tijssen en Paula de Visser. 
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En wat denkt u van een cursus geheugentraining, te geven door mevrouw Graat 
uit Sint Anthonis. Er moeten hierbij wel minstens 12 deelnemers zijn. 
Het maandelijks ophalen van het oud papier, samen met de KPJ, behoort echter 
tot het verleden. Men is van mening dat dit werk te zwaar is voor de oudere 
vrijwilliger. Of Jo Verheijen hier ook blij mee is weten we niet, wel dat hij nu niet 
meer vanuit Nijmegen met auto en aanhanger hoeft te komen. 
Op 10 april 1991 om twee uur in de namiddag kan er ook gekiend worden. Hier is 
geen winst aan verbonden, wordt vermeld. Marga van Mil-Litjens staat ook dan 
al klaar om de deelnemers van een kopje koffie te voorzien. Het kienen bevalt 
blijkbaar zo goed dat het een regelmatig terugkomende bezigheid wordt. 
In 1993 neemt voorzitter Martien Versteegen afscheid. Tijdens de 
jaarvergadering wordt Ben Coenen eerst in het bestuur gekozen en daarna direct 
tot voorzitter benoemd.  
In dit jaar kan er voor het eerst door de ouderen getennist worden. Wel wordt 
aangeraden vooraf in de gymzaal maar eens te gaan oefenen. 

Deelnemers MBvO o.l.v. Paula de Visser 



35 
 

In datzelfde jaar volgt de oprichting van een toneelvereniging. Al zo vaak heeft bij 
gelegenheden de ouderentoneelvereniging van bijvoorbeeld Westerbeek 
opgetreden. Nu wil men het zelf gaan proberen. Onder de regie van Tien 
Swinkels en onder de naam: Gezelligheid kent geen tijd (later Storie) wordt als 
eerste tijdens de Kerstviering het Kerstspel: De verloren dochter, opgevoerd. 
Volgens de secretaris hadden de leden erg hun best gedaan om ieder een fijne 
middag te bezorgen en waren ze daarin zeker geslaagd. Na de dood van Tien 
neemt Loes Derks de regie over. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Toneelgroep Storie met van l. naar r. achter: Loes Derks, Rinus Wijgerde, 
Toon Arts, Tien Arts, Nelly Verkuijlen, Sjef van Mil, Nelly Nabuurs. 

Voor: Jeanne Derks, Francien Martens, Mien van Mil. 



36 
 

Eendracht maakt macht was het en Zangersvreugd wordt het in 1994. Het 
bejaardenkoor staat nu onder de muzikale leiding van Peter Jacobs met Jan 
Willems nog steeds aan het orgel. 
 

 
 
 
Er wordt al voorzichtig gedacht aan het veertigjarig bestaan van de KBO, afdeling 
Rijkevoort, zoals de officiële naam luidt. Volgend jaar zal dat op 20 september 
gevierd worden. Men komt tot de oprichting van een feestcomité, bestaande uit 
Nelly Nabuurs-Smits, Truus Gerrits-Nabuurs en Fun Hendriks. Zij beloven de 
vergadering voortvarend met hun werk te gaan beginnen. 
 

In 1995 neemt Truus Gerrits-Nabuurs afscheid van het bestuur, na twaalf jaar het 
secretariaat te hebben behartigd. De KBO telt nu 141 leden, een flink aantal, 
maar eigenlijk nog niet zo heel veel, wanneer men in ogenschouw neemt dat 
Rijkevoort zo’n 250 ouderen telt. 
Een nieuwe activiteit voor de oudere sportievelingen wordt in april van dit jaar 
geboren: het koersballen. 
En dan is het 20 september 1995. Het veertigjarig bestaan kan worden gevierd. 
Het feestcomité heeft hard gewerkt om er iets moois van te maken.                   

Bejaardenkoor met dirigent Peter Jacobs 
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Om half twee begint men traditiegetrouw met een Heilige Mis, opgedragen voor 
alle levende en overleden leden. Geestelijk adviseur Pastoor van der Steen gaat 
voor, de verzorging is in handen van leden van de jubilerende bond. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Truus Gerrits-Nabuurs en Fun Hendriks aan de receptietafel 

Bestuur 1995 met van l. naar r. Harrie Verschuren, Nelly van Sambeek, Tien 
Thijssen, Annie Blom, Ben Coenen, Nelly Nabuurs, Wim Verhoeven 
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Rond kwart voor drie trekt het hele gezelschap naar Café Zaal Litjens. Hier vindt 
het officiële deel plaats. Allereerst is het de beurt aan voorzitter Ben Coenen 
voor het welkomstwoord en een terugblik op de afgelopen veertig jaar. Daarna 
brengen achtereenvolgens KBO Den Bosch, Kring Peel en Maasrand, de Raad 
voor het Ouderenwerk Wanroij-Rijkevoort-Landhorst, de ISO (Intergemeentelijke 
Stichting Ouderenwerk) en Pastoor van der Steen hun felicitaties over. 
Na een uitgebreide koffietafel begint om half zeven de receptie die naar verluidt 
zeer druk bezocht wordt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fototentoonstelling 

Ben Coenen 
Misboekje 
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Tot slot verhuist het hele gezelschap naar dorpshuis De Poel voor het 
avondgebeuren. Het cabaretduo Plus-Minus uit Someren zorgt voor veel 
gezelligheid. Vooral het feit dat zij vol humor inspelen op situaties en personen 
uit het dorp en de nieuwe gemeente Boxmeer, waar Rijkevoort inmiddels bij is 
gaan horen, zorgt voor de nodige hilariteit. De eveneens aanwezige 
burgemeester Odi Bouwmans en zijn echtgenote kunnen een en ander net als de 
overige feestvierders zeer waarderen. 
 

Het is al laat als voorzitter Ben Coenen eindelijk de avond met een dankwoord 
kan besluiten. Een dankwoord dat zeker geldt voor de man in wiens handen de 
algehele leiding lag, Koos Arts. 
 

Veertig jaren ouderenbond liggen achter ons. 
Op naar de volgende tien jaar. 
Op naar de 
vijftig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

misboekje 
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Bestuursleden KBO Rijkevoort  1955 – 2015  
 
Van de periode 1959 – 1965 is zeer weinig bekend door het ontbreken van 
verslagen. Zie hiervoor:  Terugblik op 60 jaar KBO  deel 1. Sommige van 
onderstaande gegevens staan dus niet helemaal vast. 
 
 

Naam:      Periode: 
 

Jan Gijsbers    1955 – 1960 
Tienuske Arts    1955 – 1968 
Willem Jacobs    1955 –  
Hannes Peters    1955 – 1959 
Willemke Willems    1955 – 1959 
Wim Verbruggen    1956 –  
Driek Meulensteen    1957 – 1962 
Riek van Sambeek-Verbeten   1957 –  
Marie Jacobs-Willems    1959 – 1961 
Martien Peters    1959 –  
Bet Jansen-Janssen    1959 – 1969 
Driek van Mil    1962 – 1969 
Toon Theunissen    1962 – 1965 
Lien Hendriks-Raijmakers    1964 – 1968 
Piet de Hoog    1965 – 1975 
Marie de Rijk-van Veghel    1968 – 1973 
Piet Benneheij    1968 – 1978 
Driek Arts (Walsert)    1969 – 1975 
Dina Egelmeers-Willems    1969 – 1983 
Bertha van Tienen-Willems   1973 – 1983 
Driek Arts (Laageind)    1975 – 1985 
Arnold Claassen    1976 – 1984 
Fien Verberk-Verbruggen    1978 – 1988 
Wim Verhoeven    1982 – 1997 
Koos Wijnhoven    1982 –1988 
Truus Gerrits-Nabuurs    1983 – 1995 
Bertha van Sambeek-Strijbosch   1983 – 1994 
Martien Versteegen    1984 – 1993 
Gerrit Claassen    1985 – 1990 
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Nelly van Sambeek-Jansen   1988 – 1998 
Grad van de Oever    1988 – 1994 
Annie Blom-van de Kolk    1990 – 1999 
Ben Coenen    1993 – 1996 
Albert Cornelissen    1994 – 1995 
Nelly Nabuurs-Smits    1994 – 2003 
Tien Thijssen    1995 – 2007 
Harry Verschuren    1995 – 2000 
Martien Jacobs    1997 – 2012 
Theo van de Hulst    1997 – 2008 
Anny Benneheij-Wolfs    1998 – 2007 
Jeanne Derks-Peeters    1999 – 2008 
Richard Egelmeers    2000 – 2012 
Francien Martens-van Berlo   2003 – 2009 
Peter Claassen    2007 – 2013 
Maria Spierings-Roijackers   2007 – 2009 
Nellie Verkuijlen-van de Pas   2008 –  
Jan Brienen    2008 –  
Dorie Gerrits-Derks    2009 –  
Anny Lenkens-Jonkers    2010 – 2014 
Jo Gerrits    2012 –  
Piet Grutters    2012 –  
Ria Strijbosch-Voss    2013 –  
Geert Claassen    2014 –  
 

 

 
 
 

Fien Verberk-Verbruggen Dina en Piet Egelmeers 
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Wie waren de voorzitters van de KBO? 
 

Tot nu toe werd bij de KBO altijd aangenomen dat de volgorde van voorzitters 
vanaf 1955 tot nu was: Jan Gijsbers – Driek van Mil – Driek Arts (W) – Driek Arts 
(L) – Martien Versteegen – Ben Coenen – Nelly Nabuurs-Smits – Martien Jacobs – 
Jan Brienen. 
Als bewijs hiervan heeft in de Korenbloem heel lang een collage gehangen met 
de foto’s van deze mensen. 
Groot was dan ook mijn verbazing toen ik bij het doorspitten van het archief van 
het BHIC in Grave het volgende artikel in het Boxmeers Weekblad van 20 mei 
1961 aantrof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot zover dit bericht in de Boxmeerse krant. 
Hieruit blijkt dus dat aan het rijtje voorzitters een naam moet worden 
toegevoegd. Hoe lang Marie Jacobs-Willems precies voorzitster is geweest is niet 
meer te achterhalen. Navraag bij diverse ouderen heeft helaas niets opgeleverd. 
 
 

Voorzitters, secretarissen, penningmeesters 1955 – 2015 
 

Voorzitters:   
 

1955 – 1960  Jan Gijsbers 
1960 – 1961  Marie Jacobs-Willems  
1961 – 1969  Driek van Mil   
1969 – 1976  Driek Arts (Walsert)  
1976 – 1985  Driek Arts (Laageind) 
1985 – 1993  Martien Versteegen  
1993 – 1996  Ben Coenen  
1996 – 2003  Nelly Nabuurs-Smits  
2003 – 2012  Martien Jacobs   
2012 –    Jan Brienen 

Ledenvergadering Bejaardenbond Rijkevoort 

 

Bij de ledenvergadering van de bejaardenbond van 

verleden week waren 35 personen aanwezig. 

Tijdens deze vergadering trad Mevrouw M. Jacobs-

Willems af als bestuurslid en voorzitster.  

Als nieuw bestuurslid en voorzitter werd gekozen de 

Heer H. van Mil. 
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Jan Gijsbers Marie Jacobs-Willems Driek van Mil 

Driek Arts (W) Driek Arts (L) 

Martien Versteegen Ben Coenen 

Nelly Nabuurs-Smits Martien Jacobs Jan Brienen 
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Secretarissen: 
 
1955 – 1956  Tienuske Arts 
1956 – 1957  Wim Verbruggen 
1957 – 1962  Driek Meulensteen 
1962 – 1965  Toon Theunissen 
1965 – 1973  Piet de Hoog 
1973 – 1983  Dina Egelmeers-Willems 
1983 – 1995  Truus Gerrits-Nabuurs 
1995 – 2007  Tien Thijssen 
2007 – 2009  Maria Spierings-Roijackers 
2009 – 2011  Jan Brienen (waarnemend) 
2011 – 2014  Anny Lenkens-Jonkers 
2014 –   Geert Claassen   
 
 
Penningmeesters:    Tweede secretaris: 
 
1955 –  Willemke Willems  Willem Jacobs 
1980 – 1987 Fien Verberk-Verbruggen Riek van Sambeek 
1987 – 1990 Gerrit Claassen   
1990 – 1999 Annie Blom-v.d. Kolk  Tweede penningmeester: 
1999 – 2007 Tien Thijssen  
2007 – 2013 Peter Claassen  Jeanne Derks-Peeters 
2013 –  Piet Grutters 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ledenpassen 
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Aan het woord 
 
Oud - voorzitster Nelly Nabuurs - Smits   
 
 
Ik heb een mooie tijd gehad. 
 
Het besturen is bij mij begonnen toen ik voorzitster van de 
KVO werd. De aftredende voorzitster moest vervangen 
worden, maar er waren geen kandidaten. Alleen Lies van Limbeek had wel 
belangstelling, maar zij zou al spoedig verhuizen naar Langenboom, dus dat 
vonden de meeste leden geen optie. Toen werd besloten dat de vergadering 
iemand zou kiezen, dat werd ik dus. Ik weet nog goed hoe ik me voelde toen de 
zaal mij koos, ik had wel onder de tafel willen kruipen. Geen enkele bestuurlijke 
ervaring, nog nooit voor een volle zaal gestaan. “Dat kan ik nooit,”dacht ik. Maar 
het is me behoorlijk meegevallen. 
 

Wij, mijn man Nol en ik, woonden toen nog met 6 kinderen op de boerderij aan 
de Walsert. Dus dat was een heel drukke tijd. In 1992 zijn we naar de 
Klaproosstraat verhuisd. Jammer genoeg is Nol daar  een jaar later op 
drieënzestigjarige leeftijd gestorven. Hij had altijd al veel contact met Ben 
Coenen, de toenmalige voorzitter van de KBO, vanwege de muziek. Dus kwam 
Ben een poosje later eens vragen of ik geen zin had om bij het bestuur van de 
KBO te komen. Dat heb ik gedaan op voorwaarde dat ik geen papier- of 
schrijfwerk zou moeten doen. 
In 1996 stierf Ben onverwacht na een kort ziekbed. Als vice-voorzitter was het nu 
mijn taak de vergaderingen te leiden. Tijdens de jaarvergadering van 1997 werd 
ik benoemd tot voorzitter. Tegelijk werden ook Martien Jacobs en Theo v.d. Hulst 
in het bestuur gekozen, terwijl Wim Verhoeven in dat jaar stopte.   
 

Tijdens mijn voorzittersperiode heb ik veel gedaan, veel sjouwwerk, allerlei 
baantjes. Ik vond het allemaal prima, want dat deed ik het liefst, als het maar 
geen schrijfwerk was. 
Ook heb ik met veel mensen samengewerkt, het meeste wel met Wim 
Verhoeven, al zat die dan niet meer in het bestuur. Hij was nog wel heel actief in 
de soos. Ook natuurlijk met secretaris Tien Thijssen. We waren het lang niet 
altijd eens, maar het is toch goed gegaan. Met Annie Blom heb ik ook heel prettig 
samengewerkt. In die tijd gingen we nog enkele keren per jaar samen naar de 
Makro om prijzen te kopen voor het kienen.  
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In 2003 vond ik dat het genoeg geweest was. Het werk werd mij allemaal te veel. 
Als bestuur vonden we Martien Jacobs heel geschikt om mij op te volgen. Maar 
hij had er eerst nog niet zo heel veel zin in. We hebben hem flink de kop om 
moeten praten voordat hij het ging doen. Maar het is achteraf een goede 
beslissing geweest. 
Zelf heb ik het afscheid als heel mooi ervaren. Ik heb me ook nooit meer met de 
leiding van de KBO bemoeid, die taak was voor anderen. Wel ben ik nog toneel, 
volksdansen en gym blijven doen in de Korenbloem, maar na een flinke operatie 
in 2007 ging het niet meer en ben ik ook daarmee gestopt. 
Terugkijkend kan ik zeggen dat het een mooie tijd is geweest. Ik ben blij dat ik dit 
heb kunnen meemaken. Ik heb gelukkig nooit problemen met iemand gehad. 
Wel was het nogal eens ooit schipperen om de boel in het gareel te houden en te 
kunnen blijven samenwerken. Maar het was een mooie bezigheid die ik altijd 
met liefde en plezier heb gedaan. 
 
 

 
 

Kaarten en biljarten in de Korenbloem 
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Het Bejaardenlied 

 
Oorspronkelijke melodie: Voor Nederland een lied op een krachtigen toon 
 
Componist: John. M. Coenen 
 
 
Geen zang klinkt zo schoon en geen toon wordt gehoord 
die meer ons begeestert, die meer ons bekoort. 
Geen lied klinkt zo krachtig, zo innig gemeend 
als ’t lied der bejaarden, als vrienden vereend. 
Hier is geen hoogmoed of afgunst in ‘t spel, 
wij zijn A.O.W.-ers, dat weten we wel. 
De een krijgt niet minder, de ander niet meer. 
En iedere maand brengt de post het ons weer. 
 

Hier drukken we elkander als vrienden de hand. 
Bij ons is geen sprake van rang of van stand. 
We kennen geen armoe, wij voelen ons rijk, 
in ’t kleed der bejaarden zijn we allen gelijk. 
Wat ook verandert of wat ook verkeer, 
een goede gezondheid, wij wensen niet meer. 
Het uitgaan te samen dat is ook zo fijn. 
’t Is bijna te mooi om bejaarde te zijn. 
 

Met moed en volharding dan voort op het pad 
dat voor ons zo menig bejaarde betrad. 
Ons lot te verbeet’ ren, ons uitzicht is schoon, 
want straks aan het eind wacht ons blijdschap en kroon. 
Zo gaan wij voort op ons pad onvervaard. 
Wij kunnen nog veel, ook al zijn we bejaard. 
De zwakken en zieken, wij staan ze steeds bij. 
Zo maken we ook anderen gelukkig en blij.  
 
 
 
Dit lied werd in de zestiger en zeventiger jaren vaak gezongen aan het begin of het einde van een 
jaarvergadering.   
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Terugblik op 60 jaar KBO   
 
Deel 3: 1995 – 2005 
 
Vreugde en verdriet liggen in een mensenleven vaak dicht bij elkaar. Maar ook in 
het verenigingsleven is dit soms het geval. Bij de KBO is men tijdens de 
jaarvergadering van begin 1996 blij gestemd wanneer de zeer geslaagde 
jubileumviering ter sprake komt. Ook Ben Coenen. Hij wordt op deze dag 
namelijk onder luid applaus van de zaal herkozen als voorzitter. Slechts een paar 
dagen later al blijkt hij ongeneeslijk ziek te zijn en op 7 mei komt hij, veel te jong 
nog, te overlijden. Een eenvoudige man met veel bestuurlijke kwaliteiten die 
altijd voor zijn medemens klaarstond. Dat hij alom gewaardeerd werd blijkt wel 
uit de grote belangstelling bij de avondwake en de uitvaart. 
Vanuit haar functie als vice-voorzitter wordt Nelly Nabuurs-Smits door het 
bestuur naar voren geschoven om de lege plek op te vullen.  Op de 
jaarvergadering van 1997 wordt zij met algemene stemmen tot voorzitter 
benoemd.  
 

 
 
 
 

Volksdansgroep De Krakelingen 1999 
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Het ledental ligt in 1996 op 180. Dat aantal groeit gestaag. Dat geldt eveneens 
voor de contributie die nu 25 gulden bedraagt. Maar ook het aantal activiteiten is 
alweer uitgebreid. De ouderen kunnen nu actief aan yoga gaan doen, onder 
leiding van Maerten Verstegen. 
In 1997 wordt een nieuwe muziekinstallatie aangeschaft. En ook de 
volksdansgroep wordt niet vergeten: er komen nieuwe uniformen. Deze zullen in 
de Soos worden bewaard, het schoonhouden gebeurt door Nella Kersten en 
Anna Hendriks. De oude uniformen gaan naar Zuster Albers. 
 

 
 
 

 

De KBO gaat echt met haar tijd mee. Dat blijkt vooral als eind van dit jaar wordt 
besloten tot de aanschaf van een computer met printer en kopieerapparaat. 
Voorlopig stalt men de apparatuur bij bestuurslid Martien Jacobs die er als enige 
mee overweg schijnt te kunnen. Een voordeel van de aanschaf is dat nu voor het 
eerst de notulen in getypte vorm verschijnen. Dit komt de leesbaarheid zeer ten 
goede. 
In 1998 vermelden de notulen de komst van een oppascentrale. Wat dit inhoudt 
wordt er helaas niet bij vermeld. Wel wordt er aandacht besteed aan het 
humoristische praatje van de populaire weerman Johan Verschuren uit Aarle-
Rixtel tijdens de jaarvergadering. Vooral zijn weerspreuken worden zeer 
gewaardeerd. 

Een lekker kopje koffie in de Korenbloem 
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Zeker niet onbelangrijk, de secretaris laat weten dat maar 48% van de leden 
deelneemt aan een of meerdere activiteiten van de KBO. Dat zouden er best 
meer mogen zijn, vindt hij. Nou mag in dit verband wel opgemerkt worden dat 
dit aantal nu, in 2015, ligt op 55%. En dat zouden er dus ook best meer mogen 
zijn. 
Om het een en ander te verduidelijken wat betreft de deelname aan activiteiten, 
volgt hieronder een vergelijking tussen 1998 en 2015: 
 

 
Activiteit:   Deelname 1998: Deelname 2015: 
 
Zangkoor   17  pers.  24  pers. 
Volksdansen   15   - 
Kaarten   15   8 
Biljarten   4   40 
MBvO/gym   47   32 
Koersballen   36   9 
Toneel    10   - 
Yoga    14   13 
Sjoelen   -   7 
Countrydansen  -   11 
Kienen    30   24 
 
Totaal    188   168 
 

 
 
Zoals iedereen kan zien is aanwas bij diverse activiteiten dus zeer welkom. 
Maar we gaan terug naar 1998. 
Er wordt dit jaar bij hoge uitzondering een extra bestuursvergadering ingelast. 
Wat is namelijk het 
geval? Omdat er 
vraag naar is moet 
heel snel besloten 
worden of een 
pronkzitting voor 
55-plussers kan 
worden 
georganiseerd. De 
carnavalsvereniging  
heeft laten weten 

Met de paardentram 1999 
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dat wel te zien zitten, maar dan moet er van de zijde van de KBO een garantie 
komen van minimaal 100 betalende bezoekers. Zijn die er niet, dan moet de 
bond voor het tekort instaan. Na rijp beraad wordt besloten dat het risico toch 
wel erg groot is en dus ziet men er van af. 
Helemaal vanuit Rome komt er heuglijk nieuws. Peter Jacobs en Jan Willems 
krijgen een pauselijke onderscheiding voor hun werk als dirigent en organist, en 
dat al veertig jaar. 
 

 
 
 
Jan Cuijpers, afgevaardigde en bestuurslid in de SWOGB namens de KBO, uit in 
1999 zijn grote zorgen over het woningbeleid van de gemeente Boxmeer. Er is 
een nieuw beleidsplan voor de te bouwen woningen in de elf kernen van de 
gemeente: de kleine kernen zouden woningen moeten afstaan ten gunste van de 
grote. Omdat Jan bang is dat een leegloop het gevolg zal zijn moet hier, met het 
oog op de toekomst van Rijkevoort, een krachtig protest volgen. Middels een 
brief gebeurt dat ook. Of het hierdoor komt is onbekend, maar later blijken die 
ernstige gevolgen toch wel mee te vallen. 
Geen commentaar komt er na een mededeling van het bestuur het jaar daarna: 
het financieel verslag spreekt van een nadelig saldo van 3409 gulden en 
tweeëndertig cent. 

Uitstapje naar het Bergisches Land in Duitsland 



52 
 

 
 
Al snel na de eeuwwisseling, om precies te zijn op 6 april 2000, vervoegen enkele 
bestuursleden zich bij de notarissen Bongaerts en van Melis in Boxmeer voor het 
opmaken van de statuten. Deze zijn eerder door en bij het bestuur ter inzage 
gelegd voor de leden. Er komen geen op- of aanmerkingen en ze worden dan ook 
tijdens de vergadering bij acclamatie goedgekeurd. 
Vanaf 30 april 2001 kunnen de leden zich helemaal uitleven in het jeu de 
boulesspel. Met de gemeente is overeengekomen dat er een speelveld mag 
worden aangelegd bij het tennisveld. Hiervoor schenkt de gemeente 1500 
gulden, maar dan zijn aanleg en onderhoud wel voor rekening van de KBO. Voor 
het allemaal zover is komt er een bezwaarschrift van een van de buren. Hij of zij 
onderbouwt het bezwaar als volgt: “Wij hebben te horen gekregen van een 
andere locatie dat er nogal wat overlast komt van jeu de boulesbanen. Het 
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aantikken van de ballen schijnt erg hard door te bonken. Het is dan voor ons niet 
meer mogelijk rustig in onze woonkamer of buiten te zitten”. Het is niet bekend 
wat er met dit bezwaar is gedaan, maar het veld is er wel gekomen. 
In de beginjaren van de nieuwe eeuw worden er in het voor- of najaar vaak 
modeshows met verkoop georganiseerd in De Poel. Een mooi initiatief dat al snel 
leidt aan een bekend euvel: er komen te weinig belangstellenden op af. Dus na 
enige jaren gaat ook dit ter ziele. 
Dan zijn er eerst enkele geruchten, maar dat wordt al gauw serieus nieuws, 
nieuws dat alle alarmbellen in Rijkevoort doet rinkelen. Wat is de gemeente nu 
weer van plan? De Korenbloem sluiten? Maar dat kan toch niet? Het blijkt echt 
waar te zijn. De gemeente Boxmeer is serieus van plan het onderkomen van de 
ouderen, de Korenbloem, ofwel de Soos, definitief te sluiten. De activiteiten van 
de bejaarden kunnen dan voortaan plaats hebben in het gemeenschapshuis De 
Poel. Het bestuur steekt de koppen bij elkaar en besluit tot het schrijven van een 
bezwaarschrift. Dit wordt gedaan door Jan Cuijpers en namens de 185 leden 
ingediend bij de gemeente. Die is daar gelukkig ontvankelijk voor, want aan het 
eind van het jaar komt het bericht dat alles blijft zoals het was. Achteraf een 
storm in een glas water dus. Intussen heeft tijdens de jaarvergadering van 2003 
Nelly Nabuurs-Smits onder groot applaus van de leden als dank voor haar werk 
de voorzittershamer doorgegeven aan Martien Jacobs. 
 

 
  
 
Toon Martens is intussen benoemd tot eerste ouderenadviseur, dit werk wordt 
later voortgezet door Tien van Gemert en Marinus Bennenbroek. 

Nelly Nabuurs geeft de voorzittershamer door aan Martien Jacobs 



54 
 

Het bejaardenkoor mag overgaan tot aanschaf van nieuwe blouses en sjaals. Een 
kopje koffie in de Soos gaat 50 eurocent kosten en bestuurslid Richard Egelmeers 
vraagt of het geen tijd wordt om te komen tot een commissie die het gouden 
jubileum gaat voorbereiden. Later blijkt dat hijzelf in deze commissie gaat plaats 
nemen, samen met Jeanne Derks, Truus van Vught, Toon Arts en Jan Brienen. 
Er worden trouwens niet alleen maar heel serieuze zaken in de 
bestuursvergadering besproken. Wat te denken van punt 4 dat ter tafel komt: 
tijdens de jaarvergadering bleek de kaas moeilijk te snijden. En hoe dit in het 
vervolg te voorkomen. Zoals altijd komt ook nu het bestuur tot een afdoende 
oplossing: volgende keer andere kaas kopen of de kaas laten snijden.  
Het hoogtepunt van het jaar 2005 is natuurlijk de viering van het gouden 
jubileum. In oktober wordt herdacht dat het 50 jaren geleden is dat de Bond van 
Bejaarden en Gepensioneerden, inmiddels KBO genoemd, in café van Sambeek 
werd opgericht. De jubileumcommissie heeft kosten noch moeite gespaard om 
tot een prachtig programma te komen. De feestelijkheden zullen zelfs twee 
dagen in beslag nemen. 
 
 

 
 
 
 

Bestuur 2005 met van l. naar r. Jeanne Derks, Tien Thijssen, Anny Benneheij, Theo v.d. 
Hulst, Francien Martens, Richard Egelmeers en Martien Jacobs 
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Het programma begint op zondagochtend 9 oktober om 10.00 uur met een 
Heilige Mis, opgedragen voor de levende en overleden leden van de vereniging, 
voorgegaan door pastoor Ouwens. Aansluitend is er een receptie in 
gemeenschapshuis De Poel waarvoor ook alle leden van harte zijn uitgenodigd. 
Jan Brienen zorgt er in zijn functie als ceremoniemeester voor dat alles gladjes  
verloopt. 

 
 
 

 
Maandagmiddag 10 oktober volgt dan de 
feestelijke algemene ledenvergadering. 
 

Om een uur al wordt met 150 leden begonnen 
aan het diner. 
Tussen de gangen door is er een optreden van 
de Smêle Brothers. Na de pauze zorgt de groep 
Plus-Minus met acts en liedjes voor een 
geweldige stemming. De afsluiting komt, onder 
dankzegging aan het feestcomité, met koffie en 
broodjes. 
Het bestuur van de KBO is dan inmiddels al in 
gedachte bezig met het volgende project: de 
renovatie van de Korenbloem. Maar daarover 
later meer. 
 

Jan Brienen  
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Ledenaantal en contributie door de jaren heen. 
 
 

 

Aantal leden KBO: 
 
1955:    70 
1958:    73 
1990:  114 
1992:  126 
1994:  141 
1996:  180 
2000:  185 
2002:  202 
2004:  210 
2005:  229 
2007:  223 
2008:  242 
2011:  250 
2015:  236 

 

Contributie KBO: 
 
1955:  fl.   0,40 
1968:  fl.   2,50 
1970:  fl.   7,50 
1971:  fl. 10,00 
1975:  fl. 12,50 
1978:  fl. 15,00 
1991:  fl. 20,00 
1996:  fl. 25,00 
2002:  €   14,00 
2005:  €   16,00 
2009:  €   18,00 
2015:  €   18,00 

 

 

 
 

Rondvaart Amsterdam 
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Aan het woord 
 
Oud - voorzitter Martien Jacobs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is mooi geweest. 
 
Op mijn achtenvijftigste ben ik gestopt met werken. Ik was chauffeur bij Euribrid 
in Boxmeer en zou eigenlijk pas een jaar later stoppen. Maar door een 
verandering bij het bedrijf (het klikte niet zo met mijn nieuwe baas), werd het 
een jaar eerder. Nog geen half jaar later kwam Tien Thijssen al vragen of ik niet 
in het bestuur van de KBO wilde. Tien hield net zo lang aan tot ik ja zei. Misschien 
lag dat ook wel een beetje aan het feit dat het besturen of leiding geven toch wel 
een beetje in onze familie zit. Mijn moeder was bijvoorbeeld ook bestuurslid van 
de KBO. 
Ik kwam in 1997 in het bestuur tegelijk met Theo v.d. Hulst. Wij namen de 
plaatsen in van Wim Verhoeven en de een jaar eerder overleden voorzitter Ben 
Coenen. In dat jaar werd Nelly Nabuurs voorzitter. 
Een van de eerste taken die ik kreeg naast het doen van allerlei klussen was het 
gebruiken van de pas aangeschafte computer en printer, waarmee ik vooral de 
notulen van de vergaderingen typte. Daarvoor werden die nog altijd met de hand 
geschreven. Nadat ik een computercursus had gevolgd ben ik ook via internet 
gaan bankieren voor de KBO. 
In die tijd had je in het bestuur nog geen echte taakverdeling. Tijdens de 
bestuursvergadering werd vaak beslist wie wat ging doen. 
In 2003 stopte Nelly Nabuurs als voorzitster. Van de bestuursleden wilde 
niemand het overnemen, dus heb ik gezegd dat ik het wel zou doen.  
In de negen jaar dat ik voorzitter ben geweest heb ik heel wat dingen gedaan, 
maar een van de belangrijkste feiten is toch wel de opknap van de soos geweest. 
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Van een bedrijf uit Bergen dat de subsidies voor ons zou regelen op basis van No 
cure no pay, moest ik een begroting maken. Ik kwam in totaal uit op zo’n 22.000 
euro. Dat vonden zij veel te weinig, dus dat werd opgeschroefd tot 40.000 euro. 
En daar hielden wij dan ongeveer 35.000 euro aan over. Daar hebben we heel 
veel voor kunnen doen, zoals een nieuwe keukenverbinding, nieuwe plafonds, 
nieuw meubilair en zelfs twee ringleidingen, alsook muziekinstallaties. Ook 
buitenom werd de boel aangepast met een breder pad voor rolstoelen. Ik heb via 
een bedrijf in Boxmeer met een laserapparaat nog gratis het logo laten maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grote problemen zijn er niet echt geweest in mijn tijd als voorzitter. En als er al 
problemen waren ging het vaak over geld en dan bedoel ik vooral de afdracht 
aan de SWOGB en het koffiegeld. Sinds we de incasso hebben ingevoerd is er 
gelukkig wat dat betreft veel verbeterd. Het ergste vond ik trouwens dat ik soms 
gebeld werd met bijvoorbeeld de mededeling: de verwarming doet het niet. En 
dan werd er van je verwacht dat je meteen op kwam draven om het probleem te 
verhelpen. Soms was er ook wel eens onenigheid bij het kaarten. Dan moest ik 
als scheidsrechter optreden. Maar ik probeerde altijd eerst de mensen het zelf te 
laten oplossen. 
Van Wim Verhoeven heb ik het aanleggen van de telefoonalarmering bij ouderen 
over genomen. En ik ben in het ouderenkoor Zangersvreugd gaan zingen. Ook 
doe ik nu mee aan de gymlessen. Vroeger ben ik sportleider van de Jonge 
Boerenstand, later KPJ, geweest en heb toen ook nog gymlessen voor de sporters 
gegeven. Wat de oefeningen betreft moet ik zeggen dat er tot mijn verbazing 
daarin nog niet veel is veranderd.  
 

De soos 
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Tijdens mijn periode als voorzitter heb ik verschillende keren een ledenwerfactie 
op touw gezet. Dat had ik afgekeken van Ben Coenen: je moet niet zomaar overal 
een folder in de bus doen, dat werkt niet. Je moet de mensen persoonlijk 
benaderen, dat levert veel meer op. We zaten zelfs een keer op 250 leden, dat 
was mijn streefgetal. Maar dat heeft maar een paar dagen geduurd. Door 
overlijden en verhuizing waren het er al snel weer minder. 
 

Tijdens bestuursvergaderingen heb ik meerdere keren aangegeven op mijn 75ste 
te stoppen, want dan wordt het tijd het stokje aan jongeren over te geven, wat 
trouwens ook een hint was voor andere bestuursleden.  
 

Toch wel erg 
vermoeiend 
zo’n uitstapje… 

…. met tot slot een 
heerlijk diner. 
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Op de jaarvergadering van 2012 heb ik mijn aftreden aangekondigd. Enkele leden 
wilden dat er meteen ter plaatse overgegaan werd tot het benoemen van een 
nieuwe voorzitter, maar dat heb ik verhinderd. Ik vond dat het bestuur daar eerst 
intern over moest kunnen vergaderen, in alle rust. Jan Brienen, onze vice-
voorzitter, is toen met instemming van de leden benoemd tot waarnemend 
voorzitter. 
Vanuit de KBO werd ik voor al mijn werkzaamheden vereerd met de zilveren 
speld van verdienste. In 2009 ben ik trouwens al koninklijk onderscheiden, maar 
dat was vooral vanuit het werk voor De Poel en andere werkzaamheden voor de 
gemeenschap.  
Terugkijkend moet ik zeggen dat ik een hele mooie tijd heb gehad bij de KBO. 
Vooral de prachtige verbouwing van de soos en heel veel goed verlopen 
activiteiten geven mij achteraf een goed gevoel De moeilijkste periode tijdens 
mijn voorzitterschap was de ziekte en het overlijden van Maria Spierings, onze 
secretaresse. Het secretariaat was toen onbemand, dit heb ik erbij genomen 
totdat er een nieuwe kandidaat ingewerkt was.  
 

Bestuursleden Theo v.d. Hulst, Martien Jacobs, Francien Martens en Jeanne Derks 
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In de bestuursvergaderingen was het mijn gewoonte om iedereen eerst zijn zegje 
te laten doen, waarna ik dan met een voorstel kwam, gefilterd uit de voorstellen 
die geopperd waren door de andere bestuursleden. En het gebeurde dan vaak 
ook zo. Soms heb ik dan wel eens iets er door moeten duwen, maar ja, anders 
gebeurt er helemaal niets. Ik heb me prima uit kunnen leven als eerst bestuurslid 
en later voorzitter van de KBO.  
Het is mooi geweest! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Toneel tijdens de Kerstviering met Martien Jacobs, Nel v.d. Heuvel en Nellie Verkuijlen 
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Terugblik op 60 jaar KBO    
 
Deel 4: 2005 – 2015 
 
Het jaar 2006 begint met een minder leuk bericht: de koffie gaat 60 eurocent 
kosten. Maar er is ook goed nieuws: daar krijg je dan wel twee kopjes voor.  
Op de jaarvergadering is het vaak de gewoonte dat er allerlei mensen van diverse 
instanties worden uitgenodigd. Zo is bijvoorbeeld in dit geval broeder Ulijn van 
de Kring aanwezig. En dat is maar goed ook. Want nu kan hij tenminste tijdens de 
pauze Martien Jacobs in het oor fluisteren dat hij dan wel herkozen is als 
bestuurslid maar dat de noodzakelijke herverkiezing tot voorzitter vergeten is. 
Met een beetje schaamrood op de kaken moet Martien na de pauze het punt 
opnieuw aan de orde stellen, en gelukkig, een groot applaus onderstreept dat 
zijn herverkiezing nu dan toch een feit is.   
 
 
 

 
 
 
 
Zoals eerder al vermeld staat 2006 in het teken van een grootscheepse 
renovatie. Wat eenvoudig begint met de gedachte aan wat nieuwe stoelen en 
tafels groeit uit tot een totale opknap van de Korenbloem. Een kleine, lang niet 
volledige opsomming: een nieuw plafond en tl-verlichting, nieuwe tafels, stoelen 
en bijzettafeltjes, twee vergadertafels, een orgel, muziekinstallatie en ringleiding, 
losse microfoons, een tv en dvd-speler, een koelkast en koffiezetapparaat, nieuw 
serviesgoed met als opdruk het logo van de KBO, nieuwe computers, gordijnen 
en een nieuw biljart.  

De Korenbloem 
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De totale kosten gaan ver boven de begroting, dus moet er subsidie komen. Men 
gaat in zee met de firma Synthese uit Bergen die hierin gespecialiseerd lijkt. Een 
schot in de roos, zo blijkt, want deze firma slaagt erin om voor de bond bijna       
€ 35.000 los te weken van allerlei instanties. Met dit geld kunnen alle 
voorgenomen ideeën werkelijkheid worden. Voor een groot deel is dat natuurlijk 
ook te danken aan de vrijwilligers die de uitvoering van de plannen op zich 
nemen. Als de rekening opgemaakt wordt blijkt er zelfs nog een klein batig saldo 
over te zijn. Daar besluit men dan nog maar een nieuwe stofzuiger voor te 
kopen. Op 11 november is het tijd om door middel van een inloopmiddag al het 
moois aan de mensen van Rijkevoort te laten zien. Het zal niemand verbazen dat 
velen van deze mogelijkheid gebruik maken. 
Tien Thijssen en Anny Benneheij nemen in 2007 afscheid van het bestuur. Na 
respectievelijk 12 en 9 jaar als secretaris/penningmeester en bestuurslid vinden 
zij het welletjes. Voor hun vele werk worden zij beloond met de zilveren speld. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zilveren speld Tien Thijssen 

Zilveren speld Anny Benneheij 
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Peter Claassen wordt de nieuwe penningmeester, terwijl Maria Spierings het 
secretariaat op zich gaat nemen. Er is ook nieuws van het kienfront: de nieuwe 
kienmolen wordt ingewijd, terwijl daarnaast ook de aanschaf van een nieuw 
kienspel nodig blijkt, daar de oude cijfers bijna onleesbaar zijn geworden. 
 

Het bestuur gaat in dit jaar over 
tot de uitgave van een 
nieuwsbrief. De reacties zijn over 
het algemeen zeer positief.  
 

Het jaar 2008 staat, in de 
woorden van de secretaris, bol 
van de activiteiten. Toch meldt 
zich niemand aan wanneer de 
voorzitter tijdens de vergadering 
aankondigt dat het tijd wordt 
voor een grote poetsbeurt van de 
Soos. En wordt er zelfs binnen de 
vereniging een onderzoek gedaan 
met de volgende motivatie: mede 
als gevolg van de soms 
tegenvallende belangstelling bij 
de diverse activiteiten wil het 
bestuur graag meer duidelijkheid                                                                                               
krijgen wat de leden nu  
eigenlijk willen. 

 
Nieuw is het zogenaamde “schoendoos-project”. Veel ouderen blijken moeite te 
hebben met het probleem welke papieren wel of niet te bewaren en hoe lang. 
Hiervoor is een map ontwikkeld voor het bewaren van bijvoorbeeld 
belastingpapieren, verzekeringspolissen, adressenlijsten en serienummers van 
apparaten. De map, die vijf euro kost, vindt gretig aftrek tijdens de 
jaarvergadering. De ledenwerfactie levert trouwens maar liefst twintig nieuwe 
aanmeldingen op. 
In 2009 wordt stilgestaan bij het overlijden van secretaris Maria Spierings. 
Enthousiast als zij was heeft zij helaas maar korte tijd het secretariaat kunnen 
waarnemen. Jan Brienen neemt haar taken zolang over. 
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KBO Brabant verhoogt haar contributie met een euro tot € 12,01. KBO Rijkevoort 
verhoogt op haar beurt de contributie dan maar met twee euro tot € 18, een 
bedrag dat tot nu toe nog steeds toereikend is. 
In Rijkevoort verrijst een zogenaamd Woonzorgcomplex (WoZoCo). Voor het 
beheer van de huiskamer hiervan, een ontmoetingsruimte voor de bewoners van 
de acht appartementen, wordt een stichtingsbestuur in het leven geroepen. 
Dorie Gerrits, Jan Brienen en Peter Claassen gaan dit op zich nemen. 
Er worden drie laptops, een printer en een dvd met scherm gekocht, met 
meubilair en aansluiting op internet. Na de plaatsing in de Korenbloem kunnen 
KBO leden nu hier terecht voor een computercursus. Helaas wordt er nog maar 
mondjesmaat gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Nieuw is het fenomeen 
AED- apparaat. Er wordt actie ondernomen om er een aan te schaffen en op te 
hangen bij de Korenbloem. Een aantal leden gaat een cursus volgen om het 
apparaat te kunnen bedienen. 
Het jaar 2010 is het jaar van de eerste meerdaagse reis. Onder een lekker 
zonnetje genieten tweeëntwintig leden vijf dagen lang in het Duitse Dresden en 

Secretaris Maria Spierings in de soos 
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omgeving. Na afloop is men unaniem van mening dat zo’n uitstapje op het 
programma moet blijven staan. Jan Verkuijlen geeft aan dit wel te willen 
organiseren. 
 

 
 
 
 
Zo ontstaat dus een nieuwe activiteit, waar een andere ophoudt te bestaan. Al 
jaren kampt dansgroep De Krakelingen met een tekort aan deelnemers. Nu 
concludeert men dat het zo niet langer kan en trekt, zoals dat heet, de stekker 
eruit. 
De jeu de boulesbaan wordt verplaatst van de tennisvelden naar het centrum. De 
achterliggende gedachte is dat je zoiets niet achteraf in een hoekje moet doen, 
maar veel meer midden in de gemeenschap. Op het plein voor de kerk verrijst 
een mooie nieuwe baan, iets wat letterlijk heel wat voeten in de aarde heeft, 
maar dank zij de hulp van menig vrijwilliger toch tot een mooi resultaat leidt. De 
spelers kunnen dichtbij koffie drinken, namelijk in de huiskamer van het WoZoCo 
tegenover de baan. 
En ook in 2011 volgen goed en slecht nieuws elkaar weer op. Allereerst het 
goede: voorzitter Martien Jacobs ontvangt een Koninklijke onderscheiding als 

Eerste meerdaagse reis naar Dresden 
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waardering voor zijn vele werk voor het dorp Rijkevoort. Anny Lenkens wordt de 
nieuwe secretaris. En dan het slechte: er komen besprekingen tussen gemeente 
en dorpsraad over de eventuele verplaatsing van de KBO-ruimte. De gemeente 
voelt voor het volgende scenario: de peuterspeelzaal naar de basisschool, de 
vrijgekomen ruimte bij De Poel voor de KBO en de lege Korenbloem in de 
verkoop. Veel, vooral oudere, KBO-leden zien dit niet zitten. Men spreekt van 
kapitaalvernietiging. Werd niet de Korenbloem pas enkele jaren geleden nog 
grondig gerenoveerd? Hebben al die vrijwilligers dat werk dan helemaal voor 
niets gedaan? En wordt de loopafstand voor vooral de oudere leden naar de 
Soos niet veel groter? Het betreft dan wel mensen die vaak toch al moeilijk ter 
been zijn. Het bestuur besluit alvast een werkgroep in het leven te roepen. 
Martien Jacobs, Nelly Verkuijlen en Jan Brienen gaan zich hiermee bezighouden. 
KBO-Brabant heeft zich intussen definitief afgesplitst van de landelijke Unie-KBO 
en gaat zelfstandig verder. De ONS komt in plaats van de Nestor. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nestorbezorgers in het zonnetje met van l. naar r. Marga van Mil, 
Wim Jacobs, Annie Blom, Jo van Sambeek, Richard Egelmeers, Pierre 
Benneheij, Nelly Brienen, Tien Thijssen en Martien Jacobs 
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De meerdaagse reis, in dit geval vijf dagen, gaat naar hotel Der Brabander in het 
Duitse Winterberg. 
 

 
 
 
 
Tot slot de jaarlijkse vrijwilligersmiddag. Men gaat per fiets naar de Verborgen 
Tuin in Haps. De notulen vermelden jammer genoeg niet of men de tuin ook 
daadwerkelijk gevonden heeft.   
 

Nieuwe initiatieven genoeg in 2012. Samen met Rieckevorts Heem zetten enkele 
leden een tentoonstelling op over de historie van de Fokvereniging. Zeer 
interessant voor de liefhebber, maar een matige belangstelling van de leden.  
Jammer is wel dat toneelvereniging Storie moet stoppen met haar activiteiten. 
De oorzaak zult u wel kunnen raden: te weinig leden. 
 
 
 

De Winterberg - groep 
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De geboorte van het IBOR-project is een feit (Integraal Beheer Openbare Ruimte) 
en dus ook van de zogenaamde “groenploeg”. Dit project van de gemeente 
houdt in dat een groep vrijwilligers tegen een vergoeding het groen in een straat 
of wijk onderhoudt.  
Een tiental vrijwilligers meldt zich. Zij gaan er voor zorgen dat de                             
Pleinstraat en omgeving er weer mooi bij komen te liggen.                            
Martien van de Weem neemt hierbij het voortouw. 
 

 
Op 17 maart is er een grote schoonmaakdag in het kader van de actie NL-Doet. 
Dankzij de hulp van veel vrijwilligers en zelfs twee VVD-raadsleden uit Boxmeer 
ziet alles er weer als nieuw uit.                                                                             
Martien Jacobs en Richard Egelmeers nemen afscheid van het bestuur. Martien 
doet dit pas nadat hij het 250ste lid heeft kunnen begroeten na een intensieve  
ledenwerfactie: liefst 33 aanmeldingen. Deze euforie duurt echter niet lang, 
want even later komt helaas een lid te overlijden. Martien en Richard ontvangen 
de zilveren speld van de KBO. Bestuurslid Jan Brienen wordt waarnemend 
voorzitter. 

De groenploeg in actie 
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De prachtige reis 
naar het Zwarte 
Woud en 
Sigmaringen wordt 
helaas 
overschaduwd door 
de ziekte van Jan van 
de Heuvel. Het valt 
niet mee om Jan en 
Leny daar in 
Duitsland te moeten 
achterlaten. Gelukkig 
kunnen ze een week 
later weer naar huis.  
 
 
 
 
Tijdens de jaarvergadering van 2013 wordt Jan Brienen tot voorzitter gekozen. 
Piet Grutters neemt het penningmeesterschap over van Peter Claassen. De prijs 
van de koffie wordt bepaald op een euro, het tweede kopje is gratis. Het nieuwe 
incassosysteem zorgt voor grote problemen, er worden zelfs bedragen afgeboekt 
van mensen die geen lid zijn. De gecombineerde fiets- en huifkartocht is een 
groot succes met zestig deelnemers op het terras van Carpe Diem en Gerrit 
Barten die met zijn trekzak voor de stemming zorgt.  

 
De achtdaagse reis naar het 
Oostenrijkse Biberwier en Hotel 
Alpina Regina valt zeer in de 
smaak, al vinden sommigen acht 
dagen toch wel erg lang.  
 
 
 
 
 
 
 

Boottocht tijdens de reis naar het Zwarte Woud 

Genieten in Oostenrijk. Met van l. naar r. 
Toon v.d. Heuvel, Willemien Litjens, Nel 
v.d. Heuvel, Piet Kole, Hans Litjens, 
Dorien Kole en Nellie Verkuijlen. 
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De groenploeg neemt ook het groenonderhoud van de basisschool op zich. Een 
aantal vrijwilligers van de Sint Anthonisdijk gaat meedoen met het IBOR-project. 
Men besluit samen op te trekken. 
 
 

  
 
 
 
 
En dan is het grote moment daar. Wethouder Willy Hendriks opent op vrijdag 13 
september de nieuwe KBO-ruimte bij De Poel. De zondag daarop doet 
burgemeester van Soest dit nog eens dunnetjes over. Op deze dag kan iedereen 
het nieuwe onderkomen van de KBO bezichtigen. En het mag gezegd, zeer velen 
maken hier gebruik van. De reacties zijn zonder uitzondering positief: het ziet er 
prachtig uit. Maar wat mooi is moet natuurlijk ook mooi blijven. Daarom worden 
Nellie en Jan Verkuijlen en Willemien en Hans Litjens bereid gevonden de 
schoonmaak van de KBO- ruimte op zich te nemen. Het beheer ervan komt ook 
in handen van Jan. 
 

Als nieuwe activiteit wordt Samen koken en eten opgestart. Nellie Verkuijlen en 
Willemien Litjens nodigen maandelijks mensen uit om met hen in de Salamander 
te komen koken en eten. In de praktijk komt het er meestal op neer dat Nellie en 
Willemien koken en de gasten eten. Maar de gezelligheid is er niet minder om. 
 

Is iedereen er klaar voor? Dan verklaar ik nu de nieuwe KBO-
ruimte voor geopend. 
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In 2014 neemt Geert Claassen het secretariaat over van Anny Lenkens. Er wordt 
een inloopuurtje gestart, waar men van Gerry Grutters en Geert Claassen alles 
kan leren over tablet en ipad. Zij nemen ook het voortouw bij de introductie van 
Ons Platform, een aangepast computerprogramma voor ouderen. Het eerste 
senioren biljarttoernooi onder leiding van Wiel van de Heuvel en Jo Gerrits is een 
succes. Een grote deelname, veel publiek, spannende wedstrijden en een 
verrassende winnaar: de oudste deelnemer Pieter Jacobs.  
        
De meerdaagse reis voert de deelnemers dit 
keer naar Blankenberge in België, terwijl de 
jaarvergadering een feestelijk slot krijgt als 
Marga van Mil naar voren wordt geroepen om 
een Koninklijke onderscheiding in ontvangst te 
nemen voor al haar 
vrijwilligerswerkzaamheden. 
Van de vergoeding die de groenploeg krijgt 
voor het onderhoudswerk wordt meubilair 
gekocht voor het terras. 
Men zou soms gaan denken dat het bestuur 
een lijntje heeft met “hierboven”. Hoe is het 
anders te verklaren dat dit bestuur oppert de 
meerdaagse reis te verschuiven van augustus 
naar juni, omdat “dan de dagen langer zijn 
met hogere temperaturen”.            
En wat blijkt in 2015? De reis naar de Vogezen 
in Frankrijk is mooi, maar…. bloedheet. 

Samen koken en eten Nellie, Willemien en Marga in de keuken 

Pieter Jacobs 
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Ook dit jaar, 2015, het eigenlijke jubileumjaar, zijn er weer heel wat activiteiten. 
Zo is er de invoering van de filmmiddag, met vooralsnog matige belangstelling, 
de heerlijke High Tea in het kader van NL-Doet en de zeer geslaagde 
vrijwilligersmiddag en Dag van de Ouderen. 
 

In oktober wordt Jan van Dijk, na een felle, maar sportieve strijd, de toch wel 
verrassende biljartkampioen. Zelfs een gebroken heup kan organisator Wiel van 
de Heuvel er niet van weerhouden aanwezig te zijn om Jan de beker te 
overhandigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het was heet 
in de Vogezen 

Wiel v.d. Heuvel overhandigt de beker aan winnaar Jan van Dijk 
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Op bestuurlijk niveau blijft alles bij het oude. Wel vindt men dat het tijd wordt 
voor de voorbereidingen van het komende zestigjarige jubileum, dat gevierd zal 
gaan worden op zondag 21 februari 2016. In de feestcommissie nemen Dorie 
Gerrits, Corry Claassen, Jo Gerrits en Piet Grutters plaats. 
Al snel blijkt dat er afstand zal moeten worden gedaan van een traditie: een 
eucharistieviering is niet meer mogelijk omdat de kerk in januari gesloten wordt. 
Maar de andere onderdelen van het feestprogramma, met als hoogtepunten de 
brunch voor de leden en daarna de aanbieding van dit jubileumboek en de 
nieuwe KBO-vlag, zullen er zeker niet minder om zijn. 
 

Het jaar 2015 wordt afgesloten met een nieuw initiatief van de KBO, een zeer 
geslaagde en voor herhaling vatbare brunch voor alleenwonende ouderen van 
Rijkevoort. Samen met de invoering van een vrijwillige hulpdienst voor ouderen 
is dit weer een voorbeeld waaraan men kan zien dat de KBO dan wel zestig jaar 
oud mag zijn, maar zich ook steeds weer blijft vernieuwen en met haar tijd 
meegaat. 
En, gezien het enthousiasme van bestuur en leden en de prachtige 
accommodatie, zal dit de komende jaren ook wel zo blijven. 
 

Bond voor bejaarden en gepensioneerden of KBO, de zorg voor de ouderen van 
Rijkevoort was en is in goede handen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Bestuur 2015 met achter van l. naar r. Geert Claassen, Ria Strijbosch, Jan 

Brienen, Dorie Gerrits en Jo Gerrits. Voor: Piet Grutters en Nellie Verkuijlen. 



75 
 

KBO als onderdeel van de ouderenorganisaties 
 
In vrijwel elk dorp wordt rond deze tijd het 60-jarig bestaan gevierd van de KBO 
als ouderenbond. De KBO is een vereniging die op komt voor haar leden. In de 
jaren 1950-1960 veranderde er erg veel in de samenleving. Ook voor de ouderen. 
Zij woonden niet meer zo vanzelfsprekend bij een van de kinderen in huis. 
Ouderen zochten elkaar op en begonnen met elke week een middag kaarten en 
handwerken en later biljarten. Zo ontstond de vereniging KBO (Katholieke Bond 
van Ouderen).  
 
 

 
 
 
 
 
 

Gym in de Kikker o.l.v. Tiny Janssen 
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Door de gemeente werd de “Raad van bejaardenwerk” (voorloper van de 
SWOGB Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer) in het leven geroepen. 
De SWOGB heeft om alle activiteiten te organiseren een organisatie van 235 
vrijwilligers die dit werk allemaal uitvoeren.  De activiteiten die in vrijwel elk dorp 
plaats vinden zijn beweging (MBvO en dans), zingen, toneel en koersbal.  Later 
kwamen daar bij fitness, yoga en jeu de boules. Het doel is samen komen, een 
activiteit doen en gezelligheid (contacten maken). 
 
 

 
 
 
 
 
Naast de bewegings- en gezelligheidsactiviteiten kwam in die jaren ook het 
belang van een warme maaltijdvoorziening aan de orde. Samen met de 
zorgorganisatie Pantein, Radius en SWOGB loopt deze voorziening nog altijd. De 
door de gemeente gefinancierde welzijnsorganisatie Radius geeft de vrijwilligers 

Jeu de boulers in actie. Van l. naar r. Theo v.d. Hulst, Peter van Meegen, Rinus Wijgerde 
en Jan van Dijk. 
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professionele ondersteuning bij het werk als Ouderenadviseur, Activerend 
huisbezoek, Oppasdienst en de Telefooncirkel.   
De KBO afdelingen en de SWOGB werken samen om de belangen van de ouderen 
te behartigen. Het is in ieders belang om betaalbare activiteiten in een dorp te 
behouden. De SWOGB zorgt voor de huur van de accommodatie en de 
begeleiding. Een deel van de kosten wordt weer in rekening gebracht bij de 
deelnemers. Het is ieders belang, dus ook voor de KBO, dat er voldoende 
deelnemers zijn om de activiteiten in stand te houden. 
 
 
 
 

Activiteiten SWOGB   Activiteiten KBO  
 
Computercursus   Biljarten   
Countrydansen   Biljartkampioenschap 
Jeu de boules                 Brunch voor alleenwonenden  
Koersballen     Dag van de Ouderen 
Kookcursus      Dagreis 
MBvO/gym       Excursies 
Vrijwillige hulpdienst    Fietsen 
Yoga     Filmmiddag 
Zingen     Groenonderhoud 
     Kaarten  
     Kerstviering 
     Kienen      
     Koken en eten     
     Meerdaagse reis   
     Open boekenkast 
     Sjoelen 
     Tabletinloop    
     Themamiddag     
     Vrijwilligersmiddag  
     Wandelen    
     Ziekenbezoek,jubilea  
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Aan het woord 

 

Voorzitter Jan Brienen   
 
Wat je doet moet je goed doen. 
 
Enige jaren nadat ik in 1999 lid was geworden van de 
KBO vroeg Richard Egelmeers mij zitting te nemen in de 
jubileumcommissie die de feestelijkheden rond het 
vijftigjarig bestaan in 2005 zou gaan organiseren. Dat 
was mijn eerste activiteit bij de KBO. Samen met 
Richard, Truus van Vught, Jeanne Derks en Toon Arts 
hebben we een feestelijke dag in elkaar gezet. Tijdens dat feest mocht ik 
optreden als een soort ceremoniemeester. De feestdag begon met een plechtige 
Eucharistieviering voor de leden en overleden leden van de KBO. Er werden die 
dag een aantal genodigden in de kerk en later tijdens de receptie in de Poel 
ontvangen. Voor deze dag had ik mijn nette pak aangedaan, maar pas in de kerk 
zag ik tot mijn schrik een paar oude schoenen aan mijn voeten. Niemand heeft er 
iets over durven zeggen. 
Een paar jaar later werd ik op verzoek van Piet Beltman penningmeester van de 
SWOGB en kreeg tevens de functie van Jan Cuijpers als contactpersoon tussen 
KBO en SWOGB. Begin 2008 werd ik in het bestuur van de KBO gekozen als 
opvolger van Theo v.d. Hulst, tegelijk met Nellie Verkuijlen die Jeanne Derks 
opvolgde. Martien Jacobs was de voorzitter, Maria Spierings de secretaresse en 
de verdere bestuursleden waren Richard Egelmeers, Francien Martens en Peter 
Claassen. Als gevolg van de ziekte van Maria Spierings zijn de verslagen van de 
vergaderingen gedurende een flinke periode door mij gemaakt. 
 

In 2012 tijdens de jaarvergadering stopte  Martien Jacobs als voorzitter van de 
KBO. Het bestuur zou intern afspreken wie de taak van voorzitter op zich zou 
nemen. Enkele leden vonden dat tijdens de vergadering de nieuwe voorzitter 
benoemd moest worden. Hierop werd besloten dat ik voorlopig zou gaan 
optreden als interim-voorzitter. Het jaar daarop werd tijdens de jaarvergadering 
mijn benoeming formeel bevestigd. Binnen het bestuur hebben we steeds 
gestreefd naar een goede taakverdeling. Verder was voor mij verjonging binnen 
de vereniging en ook binnen het bestuur een thema. Ook de deelname aan 
activiteiten was voor mij een belangrijk punt. En de vraag: Wat willen de 
mensen. Daarom hebben we een onderzoek gedaan onder de KBO-leden. 
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We kregen ongeveer 100 reacties. Uit dat onderzoek is bijvoorbeeld de 
meerdaagse reis ontstaan. Ook vind ik de aandacht voor zieken erg belangrijk en 
voor mensen die het moeilijk hebben op welk gebied dan ook. Binnen het 
bestuur heeft Dorie Gerrits de taak van aandacht voor zieken op zich genomen. 
 

  

Excursie naar bakker Arts in Ottersum met van l. naar r. Jan 
Brienen, Jos v.d. Ven, Henk Gerrits en bakker Arts 

Klaar voor……. …..de maandelijkse fietstocht. 
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Een erg heftige, maar vooral ook leuke periode was de overgang van de KBO- 
huisvesting van de Korenbloem naar De Poel. Als afgevaardigde vanuit het KBO- 
bestuur en later lid van de bouwcommissie heb ik daar veel tijd in gestoken. 
Vanuit de gemeente Boxmeer was er al jaren eerder een wens om de 
Korenbloem te ontruimen zodat daar eventueel woningen konden komen. 
Binnen onze KBO waren lang niet alle leden enthousiast over deze plannen. Het 
niet meer eigen baas zijn en het verlaten van die knusse KBO-ruimte was een 
zwaar punt. Ook de afstand naar De Poel was bezwaarlijk. Er heeft veel overleg 
plaats gevonden met gemeente, stichting De Poel, SWOGB, Dorpsraad en KBO. 
Uiteindelijk denk ik te mogen zeggen dat we in Rijkevoort een erg mooie 
accommodatie hebben kunnen realiseren met ondersteuning van de gemeente 
en diverse fondsen. Het lijkt soms erg luxe, maar ik ben bij de bouw steeds van 
de stelregel uitgegaan: “Wat je doet moet je goed doen, je moet er later trots op 
kunnen zijn.” 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terugkomend op de activiteiten is het zorgelijk dat de deelname hieraan steeds 
minder wordt. De groepen volksdans en toneel zijn al verdwenen en het aantal 
deelnemers aan MBvO/gym, koersbal, jeu de boules en kaarten houdt niet over. 
Het biljarten daarentegen loopt in de nieuwe ruimte voortreffelijk. Vaak wordt 
gezegd dat het tijd wordt voor andere, nieuwe activiteiten. Maar ja, welke dan? 

Kookcursus met van l. naar r. Toon Vissers, Marius Willems, 
Jan van Sleeuwen, Jos v.d. Ven en Jan Brienen 
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Ik heb wel eens gedacht aan bridgen of te starten met een gymgroep in de 
sportzaal onder begeleiding van een fysiotherapeut, zoals dat prima loopt in 
Overloon en Vierlingsbeek. De countrydansgroep die verleden jaar is gestart 
heeft ook aanwas nodig om te kunnen blijven draaien. Helaas is er in 
tegenstelling tot andere dorpen in Rijkevoort de laatste tijd weinig belangstelling 
voor de computercursussen. Er is een mooie ruimte voor deze activiteit in ’t 
Juffertje. 
In het algemeen blijkt dat je de doelgroep die je voor ogen hebt niet altijd 
bereikt. Je wilt soms behoefte kweken, maar als die er niet blijkt te zijn moet je 
dat ook niet forceren. Maar er zijn ook successen, zoals de “Dag van de 
Ouderen”. Zoals wij die nu vieren, daar kan ik van genieten. 
      

 
 
 
 
Belangrijk in ons nieuwe gebouw vond en vind ik de nieuwe keuken en het grote 
beeldscherm. Graag had ik gezien dat er meer animo was voor de kooklessen 
onder de ouderen. Erg blij ben ik met de grote inzet van Willemien en Nellie in de 
keuken voor het project “Samen koken, samen eten”.  
 

Wat het beeldscherm betreft zijn we begonnen met het vertonen van een film 
op de zondagmiddag. Mijn idee is dat er op zondag nogal wat ouderen alleen 
thuis zitten en dit als een saaie dag ervaren. De mogelijkheid om samen een 
mooie film te bekijken en dan samen een kop koffie te drinken kan voor deze 
mensen een leuke zondagmiddagvulling zijn. Maar dat moet nog groeien denk ik. 
 
   

Dag van de Ouderen 2014….. …. met een demonstratie countrydansen 
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In 2017 ben ik aan de beurt om af te treden en niet meer herkiesbaar. Ik ben dan 
75 en vind het tijd voor een jonger iemand. Er wordt al nagedacht over een 
opvolger. Of ik het voorzitterschap ga missen weet ik niet. Er zijn nog heel wat 
andere dingen die veel aandacht vergen, zoals het Hobbycentrum in Boxmeer en 
het werk binnen de SWOGB, waar ik nog de verantwoording heb voor de 
administratie en incasso’s. Afsluitend denk ik te mogen stellen dat onze nu 60 
jarige bond van ouderen goed draait. En ik ben er best een beetje trots op dat ik 
daar een steentje aan heb kunnen bijdragen.   

Kaarten in de 
Salamander 

Koersballen in de 
Kikker met Marga 
van Mil en Anny 

Benneheij. 
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Ouderen van De Korenbloem naar De Poel 
 

 
 
Als gevolg van leegkomende klaslokalen in de basisschool Klimop kwam vanuit 
de gemeente begin 2011 het verzoek om de peuterspeelzaal te verhuizen naar 
de basisschool. Doelstelling daarbij was dat het Witgele kruisgebouw “De 
Korenbloem” vrijgemaakt zou worden en dat de gebruikers van deze ruimte 
ondergebracht zouden worden in De Poel als een multifunctioneel 
gemeenschapshuis.                                                              
Na veel overleg tussen de gemeente, het bestuur van Dorpshuis De Poel, de 
dorpsraad, KBO en SWOGB werd besloten om het achterste gedeelte van De Poel 
grondig te verbouwen en een ruimte voor ontmoeting en nieuwe activiteiten te 
ontwikkelen voor de ouderen van Rijkevoort. 
 
Na goedkeuring door betrokkenen en de gemeente werd besloten om eind 2012 
te starten met de bouwactiviteiten.  
Hoofdaannemer werd de firma School uit Groeningen. Er kwam een 
bouwcommissie, bestaande uit Jan Brienen, Jan Verkuijlen, Sesco Suijkerbuik, 
Koos Arts en William Meulman. Deze commissie heeft het gehele project gevolgd 
en bijgestuurd waar dat nodig was.  
Direct bij de aanvang trad er een flinke stagnatie op als gevolg van noodzakelijke 
asbestsaneringen in De Poel. In het eerste half jaar van 2013 zijn er door de 
hoofdaannemer, onderaannemers en een aantal vrijwilligers bouwkundig bij 
deze tijd passende ontmoetingruimten gecreëerd.                                                 

Bouwvergadering 
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Met ondersteuning van een aantal fondsen is het mogelijk gemaakt om de 
ruimten netjes en met moderne kleuren en tinten in te richten.  
 

Tijdens de Rijkevoortse dag op 15 september 2013 is de nieuwe ouderenruimte 
officieel geopend door burgemeester Karel van Soest met aansluitend een open 
dag waar iedereen kon bewonderen wat er was gerealiseerd. Er werd veel 
waardering uitgesproken over de mooie ruimten. 
 

Ook alle bezoekers aan de activiteiten zijn zeer content met dit mooie gebouw 
waar het gezellig is en waar steeds meer activiteiten plaats vinden. Het is een 
aanwinst voor de gemeenschap van Rijkevoort. Veel dank gaat daarom uit naar 
de gemeente en de fondsen die dit financieel mogelijk gemaakt hebben en naar 
de vrijwilligers die zich ingezet hebben tijdens de bouwactiviteiten. 
 
 
Onderstaande serie foto’s geeft een impressie hoe de achterzijde van De Poel na 
de ingrijpende verbouwing veranderd is in een prachtige ruimte, veelvuldig 
gebruikt door KBO en SWOGB. 
 
 
 

 

 

 
 
   
 
 
 
 

Ingang 

Vooraanzicht 
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De jeu de boulesbaan 

De Kikker 

De keuken 

Het Juffertje 

De Salamander 



86 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Salamander 
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Slotwoord voorzitter Jan Brienen 

 
 
In dit jubileumboek wordt uitgebreid omschreven hoe het de KBO Rijkevoort is 
vergaan in de afgelopen 60 jaar. Er is in die tijd veel veranderd en ook de 
komende jaren zal er nog veel veranderen. Voor de ouderen is het soms moeilijk 
om dat allemaal te volgen. Denk daarbij aan de digitalisering die niet meer weg 
te denken is. Toch is het van belang om hierin mee te gaan. De KBO wil de 
ouderen daarin steunen en helpen waar dat mogelijk is. 
Ook is de taak van het bestuur aan verandering onderhevig. Naast het 
organiseren van activiteiten is  belangenbehartiging steeds belangrijker 
geworden. Zoals te lezen in dit jubileumboek kwamen de ouderenbonden al in 
1964 op voor de belangen van de ouderen. In dat jaar werd er bij de regering 
aangedrongen op een verhoging van de AOW. Daarvoor gingen een groot aantal 
ouderen naar de Jaarbeurshallen in Utrecht om hun belangen kracht bij te 
zetten. Op dit moment speelt de grote verandering in de zorg waar veel ouderen 
mee te maken hebben. In de vorige eeuw werden bejaardenhuizen gebouwd en 
ingericht waardoor ouderen dicht bij leeftijdgenoten leefden. Nu wordt er naar 
gestreefd dat de mensen zo lang als mogelijk zelfstandig blijven wonen in de 
eigen omgeving. Een loffelijk streven, maar daarmee wordt wel een beroep 
gedaan op iedereen. Elkaar helpen en ondersteunen waar dat nodig is.     
 

Het 60- jarig jubileumboek van de KBO Rijkevoort is een lijvig document 
geworden waarvoor onze penningmeester Piet Grutters alles heeft 
doorgesnuffeld om gegevens uit vroegere jaren bij elkaar te krijgen. De 
activiteiten door de jaren heen hebben de volle aandacht gehad van onze 
archivaris. Piet, heel veel dank voor deze omvangrijke klus. Met dit boekwerk in 
de hand bespaart het onze kinderen en kleinkinderen veel werk wanneer zij het 
100- jarige bestaan nog eens zouden willen vieren.  
 

De werkgroep bestaande uit Dorie Gerrits, Corry Claassen, Jo Gerrits en Piet 
Grutters ook dank voor het organiseren van de feestelijkheden rond dit jubileum. 
 
 
Namens het bestuur,  
Jan Brienen 
voorzitter 
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    Martien Jacobs 
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